Denktaş-Kipriyanu zirvesinin kesinleşmesinden sonra 


MOSKOVA 
YANLILARI 
TOPLUMLARARASI 
GÖRÜŞMELERİ 
BALTALAMAYA 
ÇALIŞIYOR 


©Kıbrıs Türk kesiminde duvarlara “NATO'cu çözümlere hayır” sloganı yazıldı 

© AKEL, ortak “Savaş Komiteleri” kurulması isteğini tekrarladı 


- ERDOĞAN ÖZBALIKCI—LEFKOŞE 


Denktaş-Kipriyanü zir. talama çabalarını artırvesinin kesinleşmesinden dılar. Kıbrıs Türk kesi- sonra, Kıbrıs'taki Mos- mindeki Moskova yanlıkova yanlıları, toplum- ları, duvarlara'NATO'cu 
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NİSAN 1979 
350 kuruş 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu; ŞEFİK HÜSNÜ 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Sovyetler'in bölgede kargaşalık yaratma çabalarına karşı 


Türkiye, İran ve 
Irak arasında 


YAZI İŞLERİ MÜDÜRLERİ ILE ILGİLİ YASA TASARISI MECLİSTE GÖRÜŞÜLÜRKEN 


Yazı İşleri 


Müdürümüz 
Ataberk de mahkum oldu 


© Vatan gazetesinde yayınlanan bir yazıdan dolayı 


> mahkum olan Ataberk ile birlikte mahkum olan lararası görüşmeleri bal- çözümlere hayır" ü r iş A “NATO'YA hayır" slo-KENAN EVREN AN Yazı Işleri Müdürleri sayısı dörde çıktı İYORUMM (| ganlarını yazdı. 
5 Zirvenin yapılacağı 
z wp E © Yargıtay Ceza Genel Kurul Başkanı ve diğer 9 üye, KIBRIS'TA haberi Kibris Türk ve “düşünce özgürlüğü mevcut olan ve demokrasi e | “SAVAŞ KOMİTELERİ” iye BEŞİR ÖZMEN 


idare edilen ülkelerde basının eleştirilerinin olağan sayılması” gerekçesiyle karara karşı çıktı 


—— Ř 


Denktaş — Kipriyanu 


Zirvesinin kesinleştiği gün yaptığımız değerlen- mi 


dirmede, Moskova'nın bu (Devamı sa.7 , sü.B'de) dolara çikıyor 


© ABD, Türkiye” ye 


ili E as 


işbirliği eğilimi 


© Orgeneral Evren bugün Irak'a gidiyor 


leniyor 


; e , A @Dişişleri Bakanı ökçün. ye e yapılacak 100 milyon Bölgede birlik İran'da Sencabi” yle görüşecek ç dolarlık ek ekonomik iye beke lenen salalama Sadama | © Çetin de Irak'a gitmeye hazırlanıyor Mİ il 


hiz vermesi, Türkiye, İran ve Irak arasında güçlenen bir birlik eğilimini doğurdu. Bu birleşme, Moskova'nın amaçlarını boşa çıkarabilecek midir? Bu, her üç ülkenin de, kargaşalığın kaynağına yönelmesine bağlıdır. 

Türkiye'de de, İran'da da, Irak'ta da, emperyalistlerin her zaman yararlanmak isteyebilecekleri milli sorunlar vardır. Fakat, şurası açıktır ki 

“ülkemizin ve komşularımızın bağımsızlıkları- 
(Devami Sa. 7 Sü, 9'da) 


@ Temaslarda RCD'nin genişletilmesi ele alınacak 


ANKARA (ÖZEL) 

Türkiye'nin Güneydoğu'su, Irak'ın Kuzeyi, İran' 

ın batısında Sovyet Rusya'nın kışkırttığı bölücülük 

faaliyetleri yoğunlaşırken aynı tehdide maruz kalan 

üç ülke arasında buna karşı işbirliği yapma eğilimleri de güçleniyor. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren' 


Basın Enstitüsü 
Demeği 
Başkanlığına 


in bugün başlayacak Irak ziyaretini de aynı amaçla 


Mehmet Barlas seçikdi 


ADAM MALIK ONURUNA z i yapacağı bildiriliyor. Ör-VERİLEN YEMEKTE KONUŞAN İscağı üç gin içimde rek İSTANBUL (AA) Basın Enstitüsü Derne- 


"Bölgemizdeki sürtüşmeler dışardan körükleniyor” 


ANKARA (ÖZEL) 


askeri yetkilileri ve hükü- 
(Devamı Sa. 7 Sü, 4'de) 


u Anadolu 
Bölge Valileri 


Toplantısı 
Van'da başlıyor 


ğinin yıllık kongresi dün Gazeteciler Cemiyetinde yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet 
Barlas getirildi. 
Kongrede, Haziran ayı içinde Atina'da yapılacak Uluslararası Basın Enstitüsünün toplantısında Ab- 
(Devamı sa.7. sü 5'de) 


Başbakan Bülent Ece © "Bölgedeki celişkilerden kurtulmanın 6 Toplantıda bölücü Türkiye a e Opi yolu dayanışmaya yönelmektir” faaliyetler Yunanistan turizm e e geliniz ee , © “Türkiye ve Yunanistan arasındaki me eli görüşmeleri başladı nomik nedenlere dayan: sorunlara barışçı çözüm aramaya Doğu Anadolu Bölge- i Coşkun:Amacımız 

(Devamı sa.7, sü.6'da) daha elverişli bir ortam oluşuyor” Van'da bağlıyor. Tonan Mi hi Maası n Ege’ yi barış EN ekran ii Mg a denizi yapmaktır F di ada Ge Bu dairenin kirası 3 bin lira itanbelda. Kyani 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İşgalci Vietnam birliklerine karşı savaşan Demokratik Kamboçya Devrimci 


Halk Ordusu, Vietnam Kuvvetlerine büyük kayıplar verdiriyor. 


Vietnam'ın 50 bin kişilik takviyesine rağmen 


nel Komutanı Orgeneral Haydar Saltık, Emniyet Genel Müdürü Haydar 
Özkın, İçişleri Bakanlığı yetkilileri; DPT uzmanları ve Ticaret Bakanlığı görevlileri de hazır bulunacak. 
Toplantıda öncelikle bölücü faaliyetler ve gü- 
(Devamısa.7,sü5'de) 


Doğu Perinçek hakkında ırkçılığı eleştirdiği için dava açıldı 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Başkanı Doğu Perinçek hakkında ırkçılığı ve turancılığı eleştirdiği için o İstanbul 


~ Kira sorunu giderek büyüyor.Ev kiraları çoğumuzun korkulu rüyası haline geldi. Aşımızdan tırnağımızdan kıstığımız parayla çoğu kez, Kümesgibi bir evde oturmak zorunda kalıyoruz. Ve baştakileri "'kira tasarısı oyalamalarına yine de umut bağlayıp, yukardaki Kadıköy'deki eve 3 bin lira kira vermek zorunda kalıyoruz. (Fotoğraflar: ABDULLAH KUR TAY) 


yüzde 80'i kiraya gidiyor 


© Konutbirlik Başkanı Doçent Cansever, kira artışlarının ülkenin geleceğini tehdit ettiğini söyledi 


HABER MERKEZİ 

Ecevit, konut sorununu "tılsımlı bir çözümle.. 
halledeceğini: söylerken, Marmara Kooperatifler Birliği (KONUTBİRLİK) Başkanı Doçent Doktor Turgut Cansever, bir açıklama yaparak, aile gelirlerinin yüzde 80'inin kiraya ayrıldığını belirtti. 
Cansever, kentlerdeki yanlış yerleşme ve şehirleşme sonucu doğan konut sorununun ülkenin geleceğini tehdit edici boyutlara ulaştığını söyledi. 
Cansever, "'Konut kredileri çok dar bir kesime tahsis edilmiştir. Dar gelirliler bu kredilerden yarar- 


MUSTAFA ZENGIN 


(inşaat işçisi 3 çocuk babası) “Ne sigortamız var ne de İş 


HAMIT ÖZTÜRK 


"Kira derdimiz hiç bitmeyecek gibi Aylarca çoluk-çocuk ev arayıp durduğumuz halde, bütçemize uygun ev bulmak 


güvence- bir sürüen 


miz. Ev ararsın, ev sahibi önür gel sürer. Yok çocuk sahibi olmayacaksın, 


ne mümkün. Ayda elime son zamlarla bir- yok kefil göstereceksin. Ya da birkaç ay 


Türkiye-Yunanistan Turizm Görüşmelerinin baş-- lamasından önce, bir açıklama yapan Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Çoşkun "'amacımız, Ege" nin sorunlar denizi halin- 

(Devamı sa.7 , sü 5'de) 


Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı matbaaların 

faaliyetinin bildirime tabi olduğunu açıkladı 


ANKARA (AA) 
4.Kolordu ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, dün yayınladığı 16 
numaralı bildiride, başkentteki matbaa ve basım evlerinin yayın ve hizme- te başlamalarının bildirime tabi olduğunu açıkladı. Bildiride ayrıca, bası- 


Toplu Basın Mahkeme- likte 7.500 lira geçiyor. Verdiğim kira ise, k eyl a dagi gizate, Beye x 4000 lira. Maaşımdan geriye 3500 lira kalı- birden peşin vereceksin. Ya da 5-6 bin lira 3 k i A a ©, -< . sinde gine aplik ken yor. bununla yol parasını mı vereceksin. depozit vereceksin. Ayda 3750 lira kira ve- o lanamıyor."" dedi. KONUTBIRLIK, Başkanı, arsa bildiri, kitap ve afişlerin à EREA üstüne giyecek mi alacaksın, mutfak harçlı- riyorum. Oturduğum evde umes Gibi. Spekülatörlerinin, tefecilerin, aracıların, sömürüle- ikişer hüshasının basıldığı zırlanan iddianamede Do- ğı mı yapacaksın, yoksa çocukların kitap Hayvanlar bile zor barınır. Kira tasarısı dı iyi dei Pe i in omae Ndi makai ğu Perinçek'in Bozkurt parasını mı vereceksin?... İnanır mısınız ye bir şeyden söz ettiler, ama orladagene o rinin sona erdirilmesini istedi. gün için e ilgili makamlabilmem. lehimize birşey yok tabi ra teslim edilmesi de kay- 


Poipet Kentini yeniden kuşattı 


BANGKOK 


Karb ony tat „Ant 

ER S A A EO iki assubay 
E OARE MRE S Başkanı k l d emokratı mpo: 

birlikleri ile, Vietnamlı və ahi ANGKOR urşun andı 


Heng Samrin'in askerleri arasındaki (o çatışmaların son derece şiddetlendiği 


bildiriliyor. 1 scale “Siratejik bir mevkide imkan © Ziraat Bankası Tütünçiftlik bulunan Poipet Kentine tanımayacağız Şubesini soyma girişiminde 


doğru yoğun bir karşısaldırı harekatına başlayan Başbakan Pol Pot önderliğindeki gerillalar ve düzenli birlikler, Vietnamlıların yanı sıra Kübalı askerlere karşı da savaşıyorlar. Bölgeden gelen göçmenlerin ifadelerine göre, Demokratik 

(Devamı sa.7 , sü.7'de) 


VAT $ 


Efsaneleri ve Gerçek adlı kitabında "Milli duyguları zayıflatıcı propagan- da yaptığı" iddia ediliyor. 

(Devamı sa.7 , sül O'da) 


CHP dışı fraksiyonlara 


HABER MERKEZİ 
CHP ilçe seçimleri bu hafta sonu da devam edecek. Adana, Gaziantep, İzmir ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinde CHP yöneticilerini belirlemek amacıyla bugün yann ve Pazar günleri seçimler yapılacak. 
{Devamı Sa. 7 Sü. 9'da) 


Amerikalı 


bulunan beş kişinin isimleri açıklandı 
© Denizli'de iki öğrenci öldürüldü © Cinayet suçundan aranan Emek ÜGD gizli Başkanı yakalandı 


C mr O) 


x AŽ 


masini istiyoruz” dedi. 


1 MAYIS MAHALLESİ HALKI 
SORUNLARINI VALİYE İLETTİ 


Kendisiyle görüşmeye gelen 1 Mayıs Mahallesi halkına Vali Muavini Utku Acun: "Mahallenizin meşru ol- 


dedildi. 


İSTANBUL(ÖZEL) 

1 Mayıs Mahallesi halkından bir grup, dün Valiliğe verdikleri dilekçede, mahalledeki kanali- 
(Devamı Sa. 7 Sü.1'de) 


13 Nisan 1979 


Aydınlık | Ür” 
meclisi 


Bugün ülkemizde Bilimsel Sosyalizmi kendisinin temsil ettiğini ileri süren elliye yakın grup var. Hepsi, etrafına topladığı gerçekten devrim isteyen birçok insanı "Marksizmi savunma" iddiasıyla birarada tutmaya çalışıyor. Hepsi kendisini proletaryanın gerçek temsilcisi olarak niteliyor ve halkın çıkarlarını savunduğunu iddia ediyor. 


Elli taneMarksizm olur mu? Böylesine taban tabana zıt siyasetlerin hepsi de halkın çıkarların?; uygun olabilir mi? Herkes hayır cevabını veriyor. 


Marksizm gerçeğe dayanır. Neredeyse 140 yıldır binbir çeşit Marksizm düşmanı fikir akımı tarafından eleştirilmesine rağmen sürekli gelişip, daha geniş yığınlara malolması da bunun ifadesidir. O halde Marksistler neden eleştiriden, ideolojik mücadeleden kaçsın? Ortada proletaryanın birtek gerçeği bulunduğuna göre, bunun etrafında devrimcilerin birleşmesi için tek yol ideolojik mücadele ortamının, yaratılmasıdır. Sınıf mücadelesi tecrübesi, her gün yaşadığımız, izlediğimiz siyasi mücadele bize savunduğumuz görüşlerin değerlendirilmesi, halkın çıkarlarına uygun olup olmadığının ortaya çıkarılması için sayısız imkan doğurmaktadır. 


Ama ne yazık ki, bugün Türkiye solunda daha önce hiç bir zaman görülmediği ölçüde ideolojik mücadele, özgür tartışma ortamı baltalanmış durumdadır. Aynı sırada oturan, aynı maddi koşullar içinde yaşayan insanlar arasında düşmanlik körüklenmiş,zorbalık hakim kılınmış bulunmaktadır. Ufacık gruplar ancak böyle bir ortamda varlıklarını sürdürebiliyorlar. Bu gruplar gerçeği ortaya koyan çizgiyle hatta bütün diğer gruplarla tartışma yasağı. yayınlarını inceleme yasağı koyabiliyor. 


Elliye yakın grubun varlığı (ki bu Türkiye solunda şimdilik bölünme rekorudur) her gün bir grubun bölünmesi ile tartışma ortamının fiilen ortadan kaldırıldığı şartların birlikte bulunması tesadüf olabilir mi? h 


Yaşadığımız Halkın Yolu tecrübesi hepimiz için öğreticidir. 1976' 


İl 


söz 0rencinin 


DERSİMİZ 


12 Mart dönemindeki 
DEV-GENÇ Davası 


sanıklarından Yahşi Karamollaoğlu: 


' Solu ideolojik mücadele 


birleştirir 


da sosyal-emperyalizme karşı çıkan akımlar arasında birlik gündeme gelmişti. Çünkü nisbeten sağlıklı bir tartışma ortamı vardı. Bu ortamda Marksizm, revizyonist görüşleri süratle çökertiyordu. Öyle ki, ileri sürülen her yeni revizyonist tezin ömrü bazen bir hafta bile sürmüyordu. Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu, Halkın Birliği tabanında birlik eğilimi süratle yayılıyordu. Birlik isteği- nin böylesine güçlenmesi ile nisbeten sağlıklı bir tartışma ortamının varlığının birlikte bulunması da tesadüf değildi . 


Bu ortamda biz Halkın Yolu'nu yaşatmak için ne yaptik? İdeolojik 


mücadele ortamını baltaladık. Örne-* 


ğin 1 Mayıs katliamında izlediğimiz maceracı eylem çizgisiyle faşist provokasyona çanak tutmuştuk. Bu eylemde hatalı olanlar gün gibi açıktı. 1 Mayıs provokasyonunun açıkça tartışılması birçok devrimcinin hangi çizginin hatalı, hangisinin doğru olduğu konusunda açık bir düşünceye varmasını getirecekti. Bir diğer deyişle gerçeği bulmaya hizmet edecekti. İşte Halkın Yolu, bu ortamda çareyi Aydınlık ve Halkın Sesi'ni "karşı-devrimci" ilan etmekte buldu. Ağır sorumluluğa ortak olan diğer gruplarda buna dört elle sarıldılar. Bundan sonra tartışma ortamı “karşı.devrimcilerle tartışma yapılmaz”, "karşı-devrimcilerin dergileri okunmaz” vb, gibi ipe sapa gelmez laflarla ( *baltalanmaya çalışıldı. 
Benzeri örneklei “artırılabilir. Şimdi gelinen noktayı hepimiz görüyoruz. 


Bu şartlarda, Sol'un birleşmesi, Marksizmle revizyonizmin her devrimcinin kafasında gerçeğe uygun bir şekilde açıklığa kavuşması ile mümkündür. İdeolojik mücadele solun birleşmesine 
Her devrimci ilk elde bu ortamın yaratılması için çaba göstermelidir. 


Bu konuda takınılan tutum bile. 


doğru ve yanlış çizgilerin ifadesidir. 
Biz Aydınlık'ın izlediği çizginin gerçeğe dayandığını, doğru olduğunu ve halkın çıkarlarını dile getirdiğini söylüyoruz. Bunun her gün yaşadığımız olaylar tarafından doğrulandığını tespit ediyoruz. Bunun için kendini devrimci olarak gören tüm grupları tartışmaya çağırıyoruz. 
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hizmet edečektit. “ 


TÜMAS ASİSTANLARIN BİRLİĞİNİ SAĞLAMAYA HİZMET ETMELİDİR 


T ÜMAS Ankara Şubesi 3. Genel Kurulu 14 Nisan Cumartesi günü, Türk Hukuk Kurumu salonunda yapılacaktır. 

Asistanlar bu genel kurula TÜMAS'ın gerçek bir demokratik kitle örgütü durumuna getirilmesi için katılıyorlar. 
Öğrenim, öğretim özgürlüğü ve can güvenliği sorunlarının çözümü için aktif bir mücadele yürüten, bütün birimlerdeki asistan sorunlarına sahip çıkan bir TÜMAS örgütü olüşturulması tâbanın isteğidir. 

TÜMAS bügüne dek kendi kitlesiyle birleşememiş, birkaç grubun siyasi çekişme alanı olarak kalmıştır. Genel Kurullar çok az asistanın katılmasıyla yapılmaktadır. Örneğin Ankara TÜ-MAS Şübesi 700 dolayında üyesi olduğu halde geçen yıl Genel Kurulu 
120 kadar asistanla yapmıştır Ankara'daki asistanların çoğunluğu TÜ-MAS'a üye bile değildir. 
Bu gerçekler TÜMAS' 
ın kendi kitlesinin toplandığı ve güven duyduğu bir örgüt durumuna gelmediğni açıkça görmektedir. ğ 

Genel kurullarda asistanların Oo örgütlenmeye yatkın olmadıkları vurgulanır ve üyelerin örgüte yeterince yardımı olmadıklarından yakınılır. 
Bizce bu yargılar haksızdır. Çünkü asistan sorunları çözülmek yerine daha da artar ve TÜMAS öz görevlerini yerine getiremezse, asistanlar böyle bir örgüte güvenmeye- 

k ve duymayacaklardır. Hatta tepki olarak üye olanlar genel kurullara .dahi katılmayacaklardır. Gerçekte asistanlar örgüt içindeki bölücü tutum ve siyasetler- den bıkmış, usanmış ve nefret eder duruma gelmişlerdir. 

TÜMAS'daki bölücü siyasetlerin başını kimler çekmektedir? Bazı 


asistanları 'TÜMAS mı, 


HALKIN SESİ 


Necati Özkara 


Ortadoğu Teknik Üniversitesi Asistanı 


Allah belasını versin" dedirtecek derecede hoşnutsuzluğa itenler kimlerdir? Bu sorulara, Türkiye'de kitle örgütlerini tabanından alabildiğine soyutlayan, örgütleri kendi kitlelerinin sorunlarına eğilmeyen bir duruma getiren, kısacası kitle örgütlerini tekkeleştiren; bunu oyapamadığı yerlerde bölen, parçalayan siyasetin taraftarları diye cevap verebiliriz. 

ODTÜ'de asistanlar bölünüp parçalanmış; öğretim ve araştırma asistanı diye iki gruba ayrılmış ve araştırma asis- 


tanlarının birçok hakları * 


ellerinden alınmış; varsın alınsın. o Devletleştirilen yüksek okul asistanları başta ekonomik baskı olmak üzere, ağır baskıların altında ezilmiş; varsın ezilsinler. Ve daha nice asistan sorunları varmış ve yenileri ortaya çıkmış; varsın çıksın. 
TKP taraftarlarının umurunda mı? Böyle bir değerlendirme ohları temize çıkarır. Çünkü TKP taraftarları asistan sorunlarının ağırlaşması ve artmasından son derece memnundurlar. Ve bunu vargüçleriyle desteklemektedirler. Onlar değil midir, TÖB-DER'i iki başlı yapan, Köy-Koop' 


“tâ bölücülüğü körükleyen 


ve birçok demokratik 


kitle. örgütünü işlemez duruma getirmek için elinden geleni ardına 


koymayan? Onlar değil midir. Doğu Berlin'den iç savaş siyaseti izleme talimatı alan? 

Bu bölücü siyaset taraftarlarının geçen yıl yapılan TÜMAS 2. Olagan Genel Kurulunda TÖB-DER-TÜMAS bir- 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


DEVREK ZONGULDAK 


ÖNCE YANLIŞ TEDAVİ 


leşmesi konusundaki tutumlarını bir ibret belgesi olarak yeniden hatırlayalım: Onlar "...Tek bilimsel yaklaşım; tüm eğitim emekçilerini tek örgüt TÖB-DER'de örgütlemek...", "ilk aşamada da; memur durumunda çalışmak zorunda bırakılan eğitim emekçileri- nin eğitim işkolu memur örgütünde birleşmeleri, 

bu örgütün de tüzük değişikliği ile TÖB-DER olacağı..." gibi görüşler öne sürdüler. Birleşmenin hemen genel kurulda alınacak bir kararla olacağını ve bu birleşmeyi ilke düzeyinde ele aldıklarını söylediler. "Bilimsel"! ve "ilkeli" o yaklaşımlarının dayanağı Dünya Sendikalar Federasyonunun 
(DSF) 16 temel işkolu kabul etmesi. Bu işkollarından birisinin de eğitim olmasıydı. 

Bugünkü Türkiye gerçeği bize TÜMAS, TÖB- 
DER, TÜMÖD ve diğer eğitim görevlileri örgütlerinin yukarıdaki biçimde birleşmelerinin maddi temeli olmadığını göstermektedir. Çünkü, 

1— Bırakalım sendi- 


kalaşmayı, derneklerde örgütlenmenin önüne yeni zorluklar çıkarılmaktadır. 


2— TÜMAS ve diğer eğitim görevlileri örgütleri kendi kitleleriyle'bir” leşememişler ve gerçek kitle örgütü niteliğini ka-Zanamamışlardır. 

3— Asistan sorunları 
TÜMAS kurulalıdan bu yana çözümlenmek yerine daha ağırlaşmış ve artmıştır. 

4— Üniversitelerde kürsü sistemi ve değişik biçimlerde görünen feodal yapıdan dolayı asistanlar üzerinde ağır baskılar 


vardır. 

Bütün eğitim görevlilerinin birliğini savunuyoruz. Ancak TKP taraftarlarının önerdiği biçimde TÜMAS TOB-DER birleşmesine doğrudan güçlerin dağılmasına hizmet edeceği için karşı çıkıyoruz. 

Bugüne kadar TÜMAS içinde TKP taraftarlarının güç kazanmasını ve bölücülük — siyasetlerinin yaygınlaşmasını sağlayan grup bugünkü yönetimdir. Bu grup, asistanları görüşlerine göre ayırmak- ta, geniş kitleye açılmamakta, asistan sorunlarının yönetime seçilmiş birkaç kişiyle çözüm bulacağı anlayışıyla hareket etmektedir. Örneğin, Üniversiteler Yasası için TÜMAS'ın görüşleri çok az asistanın bilgisi dahilinde belirlenmiştir. TÜ-MAS Genel Merkez Olagan Genel Kurullarına delegeler gene çok az asistanın isim listesi hazırlamasıyla atanmaktadır. TÜMAS çok kötü çalıştığı halde, delege saptama yöntemi, "TÜ-MAS'ta en çok çalişanlar" gibi bir gerekçeyle savunulmaktadır. Delegelerin seçiminin birimlerde demokratik yolla yapılması bir türlü uygulanmamaktadır. 


Asistanların . 
TÜMAS'tan 
TÜMAS'ın gerçek bir demokratik kitle örgütü olması asistanların, isteklerine cevap vermesiyle mümkündür, Asistanların; genel olarak öğretim yardımcılarının TÜMAS' 
tan bekledikleri: 
1- Öğretim yardımcılarını siyasi düşünceleri- ne göre bölen tutuma son 


verilmesi, TÜMAS tüzü- günü ve ilkelerini kabul eden bütün öğretim yardımcılarının her türlü faaliyete demokratik bir şekilde katılması. 

2- Asistan ayrımları- nın son bulması için mücadele edilmesi. 

3— Birimlerde birim örgütlenmesine  gidilmesi, birim temsilciliklerinin yönetimle üyeler arasında köprü görevi görmesi ve birimlerin özel sorunlarına yakın ilgi gösterilmesi. 

4— Öğretim ve öğretim özgürlüğünün sağlanması, üniversite ve yüksek okulların dostluk ve barış alanları haline getirilmesi, cinayet, saldırı ve kargaşa odaklarının temizlenmesi için aktif mücadele yürütülmesi. 

5— Bölüm, fakülte, üniversite, yüksek okul yönetimleri ve resmi asistan temsilcileri ile yakın bağlar kurulması. 

6— TÜMAS binasının her gün açık tutulması. 

7— Yayın organlarınin düzenli çıkarılıp üyelere ulaştırılması. 

8— Geniş kitleye açılmak için gerekli faaliyetlerin yapılması ve üyeler- den ödentilerin düzenli olarak toplanması, 

9— Asistanların üzerindeki feodal baskılara karşı çıkılması ve asistanların araştırma ve bilimsel çalışmalarının ekonomik yüklerinin üniversitelerce karşılanması için mücadele edilmesi. 


10— Özerk ve demokratik üniversite için mücadele edilmesi, 
1-Greyji plusözleşmeli, sendika hakkı için mücadele edilmesi. 

12— Diğer eğitim görevlileri örgütleriyle ileri- de brleşebilmek için sıkı işbirliğine gidilmesi. 

TUÜMAS'ın, halkın mücadele saflarında yer alması kendi tabanını birleştirmesinden ve tabanını birleştirmesi de asistan sorunlarıyla yakından ilgilenmesinden geçer. 


Askeri doktor 


Şİ a 


Bazı basın organları ağzına sakız yapmış şunu: 

"Bu hükümet zamanında vuku bulan olaylardan yalnızca biri Demirel'in zamanında olsaydı, hükümet ayakta kalamazdı..." 

Kalamazdı doğru. 

Örneğin Demirel'in zamanında iktisadi buhran bu raddeye varsaydı... 

Örneğin Demirel'in zamanında anarşi bu boyutlara (toplu katliamlara) ulaşsaydı... 

Örnekleri çoğaltmak mümkün. 

Mümkün olmayan bugünkü hükümetin yerine bazı basının (!) gönlünde yatam'yeni bir MC'yi halka kabul ettirebilmektir. 

Bırakınız halkı, böyle bir koalisyonu AP'li parlamenterlerin bir bölümüne onaylatabilmek bile havanda su döğmekle eşdeğerlidir. 

Kamran İnan'ın sesi hâlâ kulaklarımızda: 

"3. bir MC'yi 24 saat yaşatamadığınız gibi, böyle bir hükümetin bakanlarını Ankara sokaklarından geçiremezsiniz..." 

Onun içindir ki Ecevit Hükümeti zamanında cereyan eden olaylardan biri MC'nin başı Demirel'i bin defa iktidardan götürmeye yeterken, Ecevit'i iktidardan düşürmeye yetmemektedir. 

Niçin? 

Şunun için... 

AP'nindemokrat kanadıyla demokratik solun işbirliği sonucu oluşan şimdiki hükümet bir bakıma alternatifsizdir. 

Bir bakıma diyoruz zira alternatif olarak CHP-AP, CHP-MSP formülleri istense gündeme getirilebilir. 

Öyleyse niye getirilememektedir? 

Bir kere CHP-AP Koa'"'syonu Ana Muhalefet liderine göre, "eşyanın tabiatına terstir..." 

CHP-MSP koalisyonü ise Başbakanca, "tarihi 

yanılgı" olarak nitelendirilmektedir. 

İlk koalisyon ihtimalinin önünde Demirel, ikincisinin önünde de Ecevit en büyük engeldir. 

Engeller kaldırılabilir mi? 

Parlamenterler liderlerini aşıp, el ele verebilir mi? 

Onu gelişmeler gösterecektir. 

Bugünden görünen göstergelerin Ecevit iktidarı için olumsuz sinyaller verdiğidir. 

Ecevit giderek eski prestijini yitirmektedir. 

Kıbrıs düğümü bir türlü çözülememektedir... 

Dış krediler gelmemektedir... 

Ekonomi diriltilememektedir... 

Anarşi önlenememektedir... 

Ülke de,hükümet de tam bir kaos içindedir. 

İçine düştüğümüz durum emperyalistlerin ve muhalefetin işine gelmektedir. 

Demirel ülkeyi —kendi deyimiyle— 70 sente 

muhtaç etmiştir, 
Ecevit de, Demirel'e mi muhtaç edecektir? 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Atomların negatif elektrikle yük-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Sağlık Kolejinde alsınlar ist | SONARA DA HASTANEDE (ği kalmasına yol açl 


ret belirten bir ünlem. 4) 67) 


Biz Kayseri Sağlık Kolejinde yatılı okuyan bir grup öğrenciyiz. Okul disiplininde yöneticilere öyle bir yetki vermişler ki Allah olsalar canımızı alacaklar. İzinsizlik cezasından tutun da tek başına bir odaya kapatıp ahlak notundan kırmalar, derslerden sıfır verip imti- 


hana giriyormuş gibi kabul etmeler. Yine de insaflı davranıyorlar. Ya her okulun bahçe- 


sine bir darağacı kursalardı? 

. Peki bir cezayı alan öğrencilerin süçu neymiş? Kitap okurken dergi okurken hoca görmüş. Ama Kelebek gazeteleri ve seks broşürleri serbest. Ne kadar iç açıcı şeyler. Çünkü tam gençliği yozlaştırıcı şeyler. 

Şimdi de yeni bir şey çıktı. 
Birinci sınıflarla ikinci sınıflar, ikiler, üçlerle, üçler dörtlerle konuşmayacakmış. Sorarım size aynı kat- ta, aynı masada, aynı lokalde, aynı çatı altında kalan öğrenciler birbir- 


necati güngör 
SEVGİ EKMEKTİR 


HİKAYELER 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sınıflarla konuşmayacakmış 


leriyle konuşursa ne olur? Bu kadar saçmalık olur mu? 

Buraya biz yatılı okul diye geldik. Yatılı okulda her şey veriliyormuş. Ne veriyorlar acaba? Artık banyoları da dışarıdaki hamamlar- da cebimizden verdiğimiz parayla yapmaya başladık. Üç aydır okulda yakıt yokmuş da. 

Öğrenci siyasetle uğraşmazmış , Biz köylü çocuklarıymışız. Biz yoksulmuşuz. Bir an önce okulu bitirip hayata atılacakmışız. 

Biz yoksuluz diye bu katı kurallara boyun eğerken bizi bu duruma düşürenler, buna doğanın kanunu diyorlar. Biz Türk milletinin çocuklarıyız. Bizi ezen zintirler altın olsa bile kabul etmeyiz. Gerçekler ortadayken bu zorbalıklara nasıl boyun eğeriz? 

Yeter artık. Bu baskılar son bulsun. 

Kayseri Sağlık Kolejinden Bir Grup Öğrenci 


yeryüzü yayınları 
Isteme adresi Pk 1384 Sirkeci IST 


SARILIKTAN ÖLDÜ 


1977'nin Aralık ayında Denizli Askeri Hastanesinde testi yapılma- dan vurulan penisilin iğnesi yüzünden felç olan er Recep Oruç, ikinci defa fizik tedavisi ölmak üzere gittiği 800 yataklı Ankara Dışkapı Askeri Hastanesinde 14 Mart 
1979 tarihinde sarılık 


hastalığından öldü. 
Oğlunun ölümünden sonra kendisiyle görüştüğümüz Kadir Oruç oğlunun hastaneye götürülmeden evvel felçten başka rahatsızlığı olmadığını belirtti. Oğlunun yatır.'dığı Mevki Hastanesinde bundan evvel oldugu gibi fizik tedavi- 


sine alındığını, fakat rahatsızlanınca o "sarılık" teşhisi yapılarak İntaniye bölümüne yatırıldığını ve hastaneye yatışının onuncu gününde öldüğünü belirtti. 


Hastanedeki ilgisizlikten yakınan Kadir Oruç oğlunun ölümünden sonra tabutunu, kefenini kendisinin aldığını ve tuttuğu arabayla cenazesini köye getirdiğini söyledi. 
Kadir Oruç'un şimdi tek arzusu ölen oğlunun eşi- ne ve iki çocuğuna maaş bağlanması. 


Recep Oruç'un peni- ` 


silin iğnesinden felç olduğu haberini verdiğimiz 
29 Haziran 1978 tarihli yayınımızdan sonra Isparta Askeri Savcılığı 17 
Ekim 1978 gün ve 
26069. 78-9 15-0.Y sayılı yazılarıyla Recep Oruç" un ifadesini istemiş ve Devrek Savcılığı 7 Kasım 
1978 tarihli 978-681 talimat sayılı yazılarını İsparta Askeri Savcılığına gönderilmişti. 
Mustafa 
Karademir 


© Ordudan sakat arabası verilmemesi 


üzerine Recep Oruç” un babası 


Kızılay” a başvurdu 


d @ Penisilin komasına giren ere tedâvi 


için elektrik şo 2 


HİZMETİNİZDE 


siniz? 
O halde HER GÜN 


ları LUFTHANSA ile , 
Sabah 10.00'da ANKARA'ya Öğle 13.25'de niz 
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SİZ YORULMAYINIZ 


BURASI FRANKFURT HAVAALANI 


EXPRES SERVİCE 
ACİL SERVİSTE 


GÜLLÜOĞLU 


Zamandan ve masraftan kazanmak istermi- 


FRANKFURT'TAN TÜRKİYE'ye giden bütün uçaklarla her türlü yolculaklarınıza, bir telefonla yerlerinizi ayırır, biletlerinizi hazırlar. Her gün Alman Devlet Hava Yol- 


İSTANBUL 'a uçabilirsi-Acil Servis. 6 Frankfurt Flughafen 


Cise No: 603, Halle B.Pan Amerikan m Tel:0611/6903213. Akşamları:06151/7 


Tersi bir renk - Kenarla- 7 
rı daire biçiminde olan. s 
5) Bir erkek adı - Bir ya- 


8) Sözü uzatmamak. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 


harfin okunuşu - 


Brom'un simgesi - Tümör 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Genel Dağıtım: TÜR-DA 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Cağaloğlu-istanbul 


10TL. 


32° 
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bani hayvan. 6) Lakin' ya da "olsa olsa' anlamında bir sözcük - Tersi 'eski' karşıtı. 7) Tersi küçük ağızlı kaplara sıvı aklarmaya yarar - 


Tersi elçilik uzmanı. 


1) Hekimlikte kullanılan, uçucu bir sıvı- Güçlü sevgi ve bağlık duygusu. 2) Yumurta verimi çok olan bir tavuk cinsi, 3) Acı, üzüntü - İranlı Öğrenciler Konfederasyonunun simgesi. 4) Bir Anlam. 5) Orhun anıtlarından biri, adına dikili olan Göktürk veziri. 6) Tersi kim yada kimyada Helyum'un simgesi. 7) Tersi ABD'nin kuzeyinde yaşayan bir Kızıl derili kabilesi. 8) Bitki (eski dil) - Tersi kuzu sesi, 9)Kızgın kömur parçası - Tersi aynısı, tıpkısı olan. 10) Safra - Tersi büyük su oluğu. 11) Adam öldürme. 12)Sıkıntı belirten bir ünlem - Karşılaştırma, 


13 Nisan 1979 


Uganda 'da haftalardır devam eden çatışmalar sırasında halk başkent Kampala'dan kaçmıştı. Başkente gitmek üzere kamyonlar ve tankerler 


Kenya sınırında bekliyorlar. 


HALK OYLAMASINA 
SUNULACAK OLAN İKİ METİN 


Barış Anlaşması ve 


demokrasi planı 


19 Nisan günü Mısır halkının onayına sunulacak olan referandum belgelerinde iki konu ele alınıyor. ve 

k metinde Mısır Halk Meclisinin onayladığı Barış liğe konusunda halkın görüşü soruluyor: "Mısır-İsrail Barış anlaşması metnini benimsiyor musunuz? Evet / Hayır" wa 

"İkinci metin ise, esas olarak Mısır içinde yapumas tasarlanan reformlarla ilgili olarak şu 

onular bulunuyor: a 

1) Parlamentonun feshedilerek, Anayasa'nın öngördüğü süre içinde yeni genel seçimlerin yapılması. w- Rir 

2) Bütün Siyasi partilerin serbestçe örgütlenebilmeleri F 

3) Mısır da insanhaklarınınilanı 


Wi m E 
4) Ulusal birliğin, toplumsal barışın ve de- 
“mokratik sosyalizmin korunmasına bağlılık 
5) Devletin: temel görüşü 'Bilim ve İman’ 


hükümet kuruldu 


© Yeni hükümet 


ABD ve İngiltere tarafından olumlu karşılandı 


NAİROBİ(AJANSLAR) 
Tanzanya birlikleriyle beraber önceki gün başkent Kampala'yı ele geçiren Uganda Ulusal Kur- 
<uluş Cephesi Yürütme .Kurulu Başkanı Profesör “Yusuf Loule, geçici hükümetin kurulduğunu açıkladı. Kampala Radyosun- da önceki gece halka hitaben bir konuşma yapan Loule, terör günleri- nin geride kaldığını ve en kısa zamanda genel seçimlerin yapılacağını ileri sürdü; Yusuf Loule, 14 
kişilik yeni kabinede, devlet başkanlığının yanısıra Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı görevlerini de yüklendi. Yusuf Loule İdi Amin'in Uganda'da iktidarı ele geçirmesin- den bu yana Tanzanya" 
da yaşamaktaydı. 
Geçici hükümet, yeni bir emre kadar ülkede tüm döviz transferini dur- 


durdu. Dükkanların ve evlerin oyağmalanmasını yasakladı. i ' 


YENİ HÜKÜMETE 
TEPKİLER 


Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı yeni yönetimle ilişkiye geçebileceğini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Owen,: "İdi Amin'in devrildiğine üzüldüğümüzü söyleyemem” dedi. 


Carter, SALT konusunda 


WASHİNGTON (AA) 

ABD Başkanı Carter, 
SALT konusunda Brejnev ile buluşmasını engelleyen prüzlerin henüz çözülmediğini, bu yüzden de böyle bir buluşmanın yer ve zamanının saptanamayacağını söyedi. 

Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısında konuşan Carter, Stratejik Silahların Sınırlandırılması oGörüşmelerinde (SALT) ilerlemeler kaydedildiğini, ancak, çözüm bekleyen bazı pürüzlerin bulunduğunu belirtti. 

PETROL KARLARI VERGİLENDİRİLECEK 

Carter Basın toplantısında petrol fiyatları ve petrol şirketlerinin karlarının vergilendirilmesi konularına da değindi. ABD de petrol fiyatlarının serbest bırakılması sonucu petrol şirketlerinin sağlayacağı büyük karların kesinlikle vergilendirileceğini belirtti. Carter, vergi yasasının bu ayın sonunda kongreye iletileceğini sözlerine ekledi. 

ABD'NİN SİLAH 

SATIŞI PROGRAMI 

ABD'nin bu yıl içinde 
8 ülkeye yapacağı 322 
milyon dolarlık silah satışı ile ilgili olarak Savunma Bakanlığınca hazırlanan program Kongre'nin onayına sunuldu, ABD' 
den silah almak isteyen ülkelerin başında 156,1 milyon dolarlık siparişle Suudi Arabistan geliyor. 
Silah satış programındaki öteki ülkeler ise şunlar: Tayland, İngiltere, Ürdün Malezya ,G'Kore, İspanya ve kuveyt geliyor. 


olacaktır. : 
6) 23 Temmuz 1952 ve 15 Mayıs 1971 devri- 


mi ilkelerine dayalı olarak yn meşrutiyetin gerektirdiği aşağıdaki noktalara saygı: 

5 Mısır Arap dünyasının bir parçasıdır 

B) Mısır Bloksuz topluluğuna 


bağlıdır. Va 
C) Partilerde yozlaşmanın ve feodalizmin 


tasfiyeşi AN 
5) ilerin ve köylülerin bütün kuruluşlarda yüzde di oranında temsiline saygı m E) Yöneten ve yönetilen yani herkes üzerinde yasa pika TA 


ülkeler 


Kahire halkı Enver Sedat'ı Waşhington dönüşü "Barış kahramanı hoş geldin! 
pankartıyla karşıladı 


Sedat Barış Anlaşmasını ve demokrasi planını 


David Owen, geçici hükümeti tanımaları için, bu hükümetin ülkeyi tam olarak kontrol altına alıp alamayacağını beklemeleri gerektiğini belirtti. 

Öte yandan Uganda'- 


sında öldükleri sanılan 4 
gazetecinin sağ oldukları ve muhtemelen Jinja kenti cezaevinde bulundukları ileri sürüldü. Açıklama İsveç'in Uganda elçisi Bayan Cecilia Nettelbrand 


vi Anayasa, devlet sisteminin üzerine temellendiği en esaslı tek belgedir. 
8) Bütün Mısır için bir aile kurulu olarak kabul edilecek ve talkın bütün katmanlarının temsilcilerini içer sek bir danışma kurulunun oluşturulması e 
9) Basının dördüncü güç olarak özgürlüğünün ve bağımsızlığının yasalarca korunması. 


© İsrail bombardımanı dün de 


KAHİRE (AJANSLAR) 
Mısır Devlet Başkanı dün radyo ve televizyon- da yaptığı bir konuşmada, barış anlaşması met- 


| 
halkoyuna sunuyor 
| 


daki son çarpışmalar sıra- 


E > 


s 
Sanki hayat daima insanları ve aşkı sınavdan geçiriyor. Benim yardımıma rağmen. Cengkuang aşırv yorgunluk nedeniyle mide ülserine yakalandı. Yara hızla kölüleşii ve kan kusmaya başladı. Onunla beraber hastaneye gittim. İlk çekilen röntgen filmi midenin bir tarafında bir gölge olduğunu gösteriyordu. 
Resmi rapor ise şöyle diyordu: "Habis bir ur olasılığı gözönün- de tutulmalıdır."' Yoksa kanser mi? Hastanenin ortasında ağlamaya başladım. Beni yatıştırarak dışarıya çıkaran yine hastanın kendisi, Ceng-kuang oldu. 
Eğer kanser ise, bunun ne anlama geldiğini biliyordum. Aşkımız daha yeni başlamıştı. Şimdi bu hastalık onu öldürecek 

miydi? Bunları 
| uyuyamadım. 
| Çeng-kuang, bana ayrılmamız 
gerektiğini söylüyordu. Kişi bu 
| meseleye pratik bir açıdan bakmalı, diyordu. Aşk ve evlilik iki kişi içindi. Biri yakında ölmek üzere ise bu ilişkiyi sürdürmenin ne yararı vardı? Bir kız bir kere bir adama bağlandıysa, şartlar ne olursa olsun ebediyen ona sadık kalması gerekmezdi. Bu, feodal bir düşünce tarzı olurdu. 

Ona, kararımı verdiğimi ve kendisiyle beraber, sonuna kadar hastalığa karşı mücadele edeceğimi söyledim. Bunu annemle babama, arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma ve fabrika yöneticilerine anlattım. Herkes yardımcı oldu ve bu da bana güç verdi. 
Her hastaneye gidişinde ben de Ceng-kuang'a birlikte gittim. 
Sonraları yatma vakti gelinceye kadar onunla birlikte kaldım. Babam, kanser araştırmacısı olan bir arkadaşından teşhis için yardımcı olmasını istedi. Annem ise Ceng-kuan'ın doktoruna vermek üzere halk arasında bilinen ilaçları topladı. Yoldaşlar ve.yöneticiler teşhis ve tedavi için diğer hastanelere danışmaya gitti- ` ler. 

Ceng-kuang inatçı adamdır. 
Hastalık onun azmini sarsmadı. 
Yalnızca daha sıkı çalışmasını sağladı. Kitabının son iki bölü- 

. münü tamamlamak konusunda kararlıydı. “Kanserin yayılması- nın önünde gider ve kitabı zamanından önce bitirebilirsem, halka olan görevimi yerine getirmiş olacağım. Bu benim zaferim ola- 


düşünmekten 


PEA e 23 ör nn me am 


tarafından yapıldı. 


BUGÜNKÜ 
ÇİNDE AŞK 


„bilmiyorum. 


Bundan bir süre önce 

çeşitli konularda olduğu gibi Çin'de kadın erkek ilişkileri 

ve aşk hakkinda da büyük bir gürültü koparıldı, Genç kiz ve delikanlıların arkadaşlık etmeleri .birlikte gezmeleri, birbirlerini sevmeleri sanki suçmuş ve devrimciliğe aykırıymış gibi Dörtlü Çete'den sonra bu olguların yaygınlaşması ve normalleşmesi, Çin'in sosyalizm yolunu terkettiğine kanıt gösterilmek istendi. Çin'de kadın g kek ilişkileri, aşk ve evlilik nasıl ele alınıyor? Gelişen, kapitalist bir bakış açısı ve kültür müdür, yoksa sosyalist bir bakış açısı ve kültür Bugün son bölümünü yayınladığımız Cang Li-han'ın kendi öyküsü olan "Çin'de Gerçek bir Aşk Hikayesi” 

ı İle Peking Review Dergisiin 
9 Mart 1978 tarihli sayısından 
dilimize çeörilmiş olan -* * Cao Şunkin'in ''Aşk ve Eyilik" başlıklı makâlesybu sorunlara ışık tutuyor. 


mü? 


ÇİN”de gerçek bir aşk hikayesi 


Ceng-Kuang'ın yazdığı kitap, ZAAT partiye bağlılığımızın sembolü ve aşkımızın ürünü oldu 


cak" diyordu. 

20 gün boyunca, gözlerimde 
yaşlarla her gün sorunu bekleyerek, gece geç vakte kadar onun kitabını temize çektim. O günleri ve geceleri nasıl geçirdiğimi 


1975'de evlendik. Nisan 1978 
de, Ulusal Bilim Konfêransından 
- hemen önce Ceng-kuang 160 
'bİB karakterden oluşan kitabını tamamladı. Bu bizim Komünist Partisine olan bağlılığımızın bir sembolü, - 
Nihayet teşhis geldi: Kanser ei e e psi değilmiş! Elimdeki doktor raporunun üzerine mutluluk gözyaşlarım döküldü. 


devam etti 
Cao ŞUNKİN 


Şanghay Kadın Federasyonu Başkan Yardımcısı 


Evliliklerin keyfi bir biçimde aileler tarafından düzenlendiği yarı feodal, yarı sömürge eski Çin'de, özgür seçim diye bir şey yoktu. Kadını alınıp satılan bir mal gibi görmek olağandı. Böyle evliliklere başlık usulüyle evlilik deniyordu. 

Ülkenin kurtulmasından bir yıl sonra, Hükümet, feodal evlilik sistemini ortadan kaldıran Evlilik Ka- 


nukflu Kabul etti. Yeni kanun göre, gençler eşle ; rinj özgürce seçebiliyordu, karı koca eşitti, kadın-. | 


lar ve çocuklar korunuyordu.” Kanun hem çok eşli evliliği hem de evlilik sirasında para Ve hediye alıp verilmesini yasaklıyordu. 

Yeni kanun, eski evlilik törelerini kökten değiştirmişti. Gençlerin çoğu, bir insanın malını mülkünü değil ahlakını ve çalışmaya karşı tutumunu gözönüne almaya başladı. Kızlar evlilik hediyelerini reddediyorlardı. Eski toplumda bir karıalacak kadar 

olmayan erkekler de artık evlenip bir yuva kurabiliyordu. 


Eski adetler yeniden ortaya çıku 


Bu durum, ne yazık ki Lin Biao ve dörtlü çete zamanında çok kötü bir şekilde değişti. Pek çok yerde parti ve hükümet örgütleri görev yapmaz oldu. Kadın federasyonları da öyle. Aile ve evlilik sorunlarıyla karşı karşıya kalan gençlerin artık başvuracak yerleri kalmamıştı. Eski adetlerin çoğu yeniden ortaya çıktı. 

Bazı köylük bölgelerde aileler çocuklarının evliliklerini düzenlemeye ve evlilik hediyeleri isteme- ye başladılar. Bir erkeğin, geline ya da ailesine, bisiklet, radyo dikiş makinesi vb. almak için bir sürü para harcaması bir de düğün yapması gerekiyordu. 
Sonuç olarak köylülerin çoğu borçlanıyordu. Bazı aileler oğullarını evlendirecek parayı bulabilmek için önce kızlarını evlendiriyorlardı. Böyle evlilikler özellikle genç köylüler için ağır bir yüktü. 

Kentlerde de benzer bir durum ortaya çıktı. 
Bazı gençler, eşlerini karakteri için değil ekonomik nedenlerle seçiyorlardı. Bu tür evlilikler sık sık ciddi sorunlar ortaya çıkarıyordu. 


Karılarını döven kocalar 


Şanghay'da orta yaşlı çiftler arasında evlilik sorunlarının çoğu, kocalarını, eski toplumda olduğu gibi, aileyi kayıtsız şartsız yönetebileceklerini düşünmelerinden doğuyordu. Hatta bazen bu kocalar karılarını bile dövüyorlardı. Genç çiftlerin arasında evlilik sorunları ise esas olarak çiftlerin evlenmeden önce karşılıklı bir anlayışa varmamalarından ya da kısıntılı bütçenin planlanamaması veya ailelere yardım edilip edilmemesi gibi meselelerden doğuyordu. 

Aile toplumun direğidir. Dolayısıyla bu tür evlilik sorunları denetlenemezse, toplum düzeni etkilenir. Kadın Federasyonlarımızın, geçtiğimiz yıl çalışmaya başlar başlamaz bu sorunlara özel ilgi göstermelerinin nedeni budur. Birincisi, herkesin evliliği ve aşki sosyalist bakış açısıyla ele almasını istedik. Evlilik Kanununu çiğneyenlerin cezalandırılacağını belirttik. 


Karı koca ev işlerini paylaşmalı 


Ne var ki kanun herşeye kadir değildir. İyi bir ideolojik çalışmayla desteklenmesi gerekir. Geçen onbaharda Dördüncü Ulusal Kadınlar Kongresinde erkes "'devrimci, demokratik ve uyumlu yeni aileler'' kurmaya çağrıldı. Biz, Kadınlar Federasyonu kadroları, aile fertlerini, birbirlerine karşı anlayışlı olmaları, birbirlerine yardım etmeleri, tutumlu ve çalışkan olmaları, büyüklere saygı göstermeleri için eğitmeliyiz. Ayrıca karı kocanın ev işlerini paylaşmaları ve çocuklarını yetiştirme ve eğitmede sorumluluk almaları gereğini vurgulamalıyız. 
Aşağı yukarı son on yıl boyunca, dörtlü çete sinemada, sanatta, edebi yapıtlarda aşk ve evlilik konularının işlenmesine izin vermedi. Basında gençlerin aşk ve aile hayatına nasıl bakmaları ya da başarılı evlilikler üzerine yazı yer almadı. Kadın Federasyonları ya da Gençlik Birliği, gençlere bu konuda yol göstermeye çalıştığı zaman, "siyaseti kumandaya geçirmemekle"' ya da "bayağı zevklere hizmet etmekle" eleştiriliyordu. Artık bu konularda gençlere yol göstermek sorunu ciddiyetle ele 


alınıyor. 
BİTTİ 


ninin 19 Nisan günü halk 


oyuna sunulacağını açıkladı. Sedat, oylamanın Mısır ile İsrail devleti arasında imzalanan barış anlaşması ile olduğu kadar, Batı Şeria ve Gazze'yi ilgilendiren tamamlayıcı anlaşma ile de ilgili olduğunu söyledi. 

Mısır Devlet Başkanı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu halk oylamasının ilk bölümüdür. Anlaşmaya karşı çıkan Arap ülkelerine Mısır'ın kararlılığını göstermeyi amaçlamaktadır, Aynı zamanda, eyyamcıların ve kindarların ülkemizde oluşturduğu çok küçük azınlığa da bazı gerçekleri gösterecektir." 

BUTROS GALİ'NİN 

CEVABI 

İsrail Başbakanı Meneham Begin'in önceki gün yaptığı konuşmada, işgal altındaki topraklar- da yeni yerleşim merkezleri kuracaklarını 

ıklaması üzerine Mısır... 
yeme zerine au 
Gali, “bir demeç verdi, İsrail'in bu tutumuna karşı çıkan Gali, yeni Yahudi yerleşim merkezlerinin Mayıs ayında başlaması düşünülen görüşmeleri engelleyeceği gibi, Orta Doğu'da da istikrarsızlık yaratacağını söyledi: 

İSRAİL SALDIRILARI 
VE FKÖ'NÜN 
AÇIKLAMASI 

İsrail hava birliklerinin 
3 gün önce Güney Lübnan'da başlattıkları bombardıman o harekatı dün de sürdü. Ajanslar 
Tir kenti yöresindeki Damvr bölgesinin yoğun bombardıman ateşine tutulduğunu belirttiler. 

“öte yandan FKÖ lideri Yaser Arafat, "'Paris-Match"' dergisinin son sayısında yayınlanan bir röportajda, örgütünün "Mısır'dan sonra şimdi de ABD ve Mısır'a yardım edecek olan Avrupa devletlerine karşı, yeni bir cephe açacağını" söyledi. 

Bu arada FKö'nün fran bürosu sorumlusu Hani El Hasan, örgütünün İngiltere, Batı Almanya ve Hollanda'yı, Mısır'a mali yardım yaptığı gerekçesiyle uyardığını açıkladı. 

BM Genel Sekreteri 
Kurt Waldheim ise, Orta Doğu'da şiddet eylemlerinin yeniden doğmasından kaygı duyduğunu söyledi. 

FKö'nün üstlendiği bazı sabotaj eylemlerini gerekçe göstererek misilleme yapan İsrail birlikleri bölgede son günlerde ~ bombardıman ateşini yogunlaştırmıştı, Gözlemciler, Lübnan'ın BM Güvenlik Konseyini olağanüstü toplantıya çağırabileceğini belirtiyorlar. 

ABD'NİN 
GİRİŞİMLERİ 

Washington yönetimi- nin İsrail'e petrol satması için Norveç'ten sonra şimdi de İngiltere'ye baskı yaptığı bildiriliyor. 
Bir Kuveyt gazetesinin haberine göre, ABD, İngiltere'nin Kuzey Denizinden çıkardığı petrolü, İsrail'e satmasını talep etti. Talep İngiliz Siyasal çevrelerinde hoşnutsuzluk yarattı. 

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Yardımcısı David Me Giffert'in Orta Doğu gezisi devam ediyor. Ürdün ve Mısır gezilerini tamamlayan Mc Giffert, Suudi Arabistan yetkilileri ile temaslara başladı. 


Butto'nun 


ardından 


Butto'nun asılmasından sonra ülkede karişıklıklar çıkacağı belliydi. Butto'nun kurduğu Halk Partisi taraftarları olsun, O'na sempati duyan sade vatandaşlar olsun idama karşı tepkilerini çeşitli şekillerde gösterdiler. Bu yüzden onlarca insan öldü, yüzlercesi tutuklandı. 
Tepkiler uluslararası düzeyde de devam etti. 

Şimdi bu tepkinin sadece Butto taraftarlari arasında kalmadığına tanık oluyoruz. Butto'ya muhalefet eden ve son zamanlara kadar 


askeri yönetimi destekleyen 


“Ulusal İttifak" 


ın, bu desteğini Ziya Ül Hak'tan çektiğini görüyoruz. Ulusal İttifakın bazı temsilcileri daha önce Butto hakkında verilen kararın infazına karşı çıkmışlardı. Şimdi ise Ulusal İttifak, seçimlere gidilerek askeri yönetime son verilmesini istiyor: Gerçi Ulusal İttifak lideri Müftü Mahmut, bunun, Butto'nun öldürülmesiyle ilgisi olmadığını söylüyor. Ancak Müftü Mahmut istese de istemese de, Butto" nun idamı kendilerinin böyle bir karar almalarında önemli bir etken olmuştur. Çünkü onlar da, tüm ülkenin ilgilendiği bir sorunun di- 


şında kalamazlardı 


Kuşkusuz Pakistanla dış güçler de "'yakından" ilgileniyor. Son günlerde, hele Butto olayından sonra, Sovyet basınının Pakistan'a büyük yer ayırması boşuna değil. Sosyal-emperyalistler, Pakistan'ı Afganistan'daki muha-İefetin "'sorumluları"'ndan biri olarak gösteriyor. Gerçekte onlar Asya'nın bu bölgesindeki yeni nüfuz alanları yaratma yolunda kendi siyasetlerini uygulamaya koyuyorlar. Kabil rejimi deseniz, hayli gayretli. Taraki ikide bir Pakistan'a suçlamalar yapıyor. 


Bu arada bir ses de Hindistan'dan çıktı. 
1977 seçimlerini kaybederek muhalefete geçen eski Başbakan İndira Gandi, Pakistan Keşmir"indeki halkın acı çektiğini öne sürerek, buranın Hindistan'a ilhak edilmesini istiyor. Bayan Gandi'ye göre bu gerçekleşirse, , Keşmir halkı kurtulurmuş. Gandi'nin talebi l haklı mıdır? Kesinlikle hayır. Bir halkın kurtuluşu,  ilhaklarla, dış müdahalelerle değil, ancak kendi mücadelesiyle gerçekleşebilir. Ne var ki, bu talebin ortaya atıldığı zamana dikkat çekmek gerekir: Butto'nun asılmasıyla ülkenin zayıf düştüğü andır bu an. 


Butto'nun öldürülmesiyle, er başta Sovyetler olmak üzere, dış güçlerin harekete geçeceğini, daha O hayattayken bir kaç kez vurgula- 


mıştık. 


iran'da halka ateş 


açmakla suçlanan 
6 kişi 
daha idam edildi 


e Duruşmalara katılan ”Ittılaat” gazetesi muhabiri yargılama ve 


T 


idamların nasıl yapıldığını açıkladı 


TAHRAN (AJANSLAR) 

İran da dün de idamla devam etti. Ülkenin çeşitli kentlerinde altı kişi daha kurşuna dizildi. ` 

Ahvaz'da idam edilenler, Belediye Başkanı ve kardeşiyle iki SAVAK görevlisidir. Zencan kentinde idam edilen bir assubaydır. Kutsal Kum kentinde kurşuna dizilen ise, SAVAK Eski Başkanıdır. 
Böylece idamların yeniden başladığı 6 Nisandan bugüne 53 kişi idam edildi. OÖlüm cezasına çarptırılanların toplam sayısı ise 107'ye yükseldi. 
İRAN'DA YARGIL 

VE DAMLAR NASIL XYAVILIYOR/” 

İran İslam Devrim Mahkemelerinin duruşmalarını izlemesine izin verilen "Ittılaat"' gazetesi muhabiri Ali Bahami, yargılama ve infazların nasıl gerçekleştirildiğini Tahran'da bulunan yaban cı gazetecilere anlattı. 

"Ittılaat" gazetesinin verdiği bilgiye göre, "islam devrim mahkemeleri' biri Homeyni'nin temsilcisi olan 4 yargıçtan kuruluyor. Mahkemelere genellikle "Homeyni Komiteleri" üyeleri ve Şahın rejimi altında işkence gören ve öldürülenlerin yakınları katılıyor. Sanığın 


önüne bir ses alma aygıtı yerleştiriliyor. İran televizyonu duruşmaları filme alıyor. Ancak bu filmlerin hiç biri şimdiye kadar yayınlanmadı. 
Duruşma açılınca, yargıçlardan biri sanık hakkındaki iddianameyi okuyor. Bundan sonra sanık savunmasını yapıyor ve yargıçların sorularını cevaplıyor. SAVAK' 
ın işkence yaptığı kişiler de zaman zaman iddia tanığı olarak mahkeme tarafından dinleniyor. 
Bundan sonra yargıçlar, bazen bu kişilerinde katıldığı açık bir tartışmada, sanığın suçlu olup 


olmadığına karar veriyor- | 


TEMYİZ YOK 

Yargıçların verdikleri kararlar kesin bir nitelik taşıyor ve temyiz edile-' miyor. Sanık idama mahkum edilirse, 
"Homeyni Komiteleri"' üyelerinden oluşan idam 


hemen 


mangasının önüne çıkarı- ` 


lyor. İdam mangası genellikle idam edilecek her 


sanık için bir kişiden olu- ` şuyor ve her atıcıya dör- | 


der kurşun 


veriliyor. ` 


İdam mangası üyeleri sa- | 


nıklara çok ederek, en fazla üç kur- 


şun harcayarak onları öl- ; 


dürüyor. 


kından ateş 


f 


ABD,uydu-savar sistemler geliştirme konusunu ele alıyor ; 


WASHINGTON (AA) 


Sovyetler Birliği'nden sonra ABD'nin de uydu-savar sistemleri geliştirme konusuna önem vermeye baş- 


di. 


ladığı ve bu doğrultuda çalışmalara giriştiği bildiril- 


Senato Silahlı Kuvvetler Alt Komisyonunda bir konuşma yapan ABD Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Thomas Stafford, uydu-savar sistemlerinin geliştiril- ; mesi konusu üzerinde israrla durduklarını açıkladı. ` 


Yalnızca beyazlar oy kullandı | 


Rodezya'da sahte seçimleri 


ırkçı lan Smith kazandı 


SALISBURY 


10 Nisan günü Rodezya'da İan Smith'in düzenlediği seçimlerde, beyaz azınlık 28 milletvekilini belirledi. 28 adaylıktan 26'sını Smith'in Rodezya Cephesine bağlı üyeler kazandı. 


İngiliz BBU radyosu- nun Salisbury muhabiri, ırkçı re'imin düzenlediği seçimlerle ilgili: olarak izlenimlerini âktarırken, 


f 


"Oylama e:kiyönetim al- . 


tında yapıldı.Bu seçimle- 


rin yasal ve meşru bii 


temelde yapıldığı söyle- 


nemez" dedi. 


g3 Nisan 1979 


TÜRK-İŞ ve DISK 


Avrupa Sendikalar Federasyonuna üye olmak için başvurdular 


ANKARA (ÖZEL) 
Türk-İş ve DİSK'in 
Avrupa Sendikalar Federasyonuna (ASF) üye oJmak için ayrı ayrı başvurdukları öğrenildi. 


| * Federasyon” un her iki sendikaya da 
i henüz bir cevap vermediği öğrenildi 


W ASF nedir? E TT 


Avrupa Sendikalar Federasyonu 1973 yılında 17 Konfederasyonun iştira- ki ile Brüksel'de kurulmuştur. 

Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin en büyük sendikalarının oluşturduğu bu Federasyonun önemi 1978 yılın- | da İtalyan Sendikalar Birliği (CGIL)'ın katılması ile daha da artmıştır. l 

78'lere kadar Moskova'nın yörüngesindeki Dünya Sendikalar Federasyo- | nu (DSF)'ye bağlı olan CGIL'in buradan ayrılarak ASF'ye katılması "'Avru- | 

| 


Federasyon yetkililerinin her iki örgüte de henüz müracaatlarının sonucu konusunda bir cevap göndermediği, her iki konfederasyonla da inceleme ve temaslarmı sürdürdüğü bildiriliyor. 

Geçtiğimiz günlerde 
DİSK Yürütme Kurulundan Fehmi Işıklar ile Mukbil Zırtıloğlu'nun Avrupa'da yaptığı temaslardan sonra, önümüzdeki günlerde, Abdullah Baştürk'ün de Brüksel' 
e giderek Federasyon yetkilileri ile bazı görüşmeler yapacağı sanılıyor. 

Öte yandan DİSK'e bağlı bazı sendikaların ve özellikle halen DİSK'ten ihraç edilmiş olan Madem-İş'in DİSK'i Moskoyörüngesindeki 


panın Birliği'' yönündeki eğilimlerin güçlenmesi şeklinde değerlendirilmektedir. Fransanın en büyük sendikası olan CGT içinde de ASF'ye katılmayı sa- 
'vunan bir kesimin olduğu bilinmektedir. CGT halen DSF-üyesidir. k ASF 1976 ve 1978 yıllarında artan işsizlik tehlikesine karşı yaygın kitle gösterileri düzenlemiş kendisine bağlı bütün sendikaları harekete geçirebilmesi dikkati çekmiştir. 
Sosyal-Demokrat bir çizgide olan ASF'nin önümüzdeki yıllarda daha et- 


E PARE E amera ga aks 


kin bir faaliyet göstermesi beklenmektedir. 


SAES D ai Lİ 


Petkim-iş Genel Kurulu yarın Ankara’ da toplanıyor 


© Genel Sekreter Mustafa Karadayı” nın Genel Başkan Mehmet Kılınç” a 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Efes Pilsen işçileri üretimi durdurunca, bira kamyon- 


lar fabrika önünde kuyruğa girdi. 
Efes Pilsen' deki direniş nedeniyle gözaltına alınmışlardı 


Tek Gıda-İş 4 No'lu 


Şube yöneticileri serbest bırakıldı 


© Efes Pilsen işçileri, ” insanca bir sözleşme imzalanana kadar, mücadele sürecek” diyorlar 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Efes Pilsen fabrikasındaki direniş nedeniyle önceki gün gözaltına alının Tek Gıda - İş. nolu şube yöneticileri serbest bırakıldılar. 

Efes Pilsen fabrikasında sözleşme görüşmeleri uyuşmazlık aşamasına geldiği bir sırada sendika merkez şube yönetimi müdahale etmiş ve sözleşmenin bitirilmesi için işçilere ve 4 nolu şubeye 


ce yemek boykotu yapmışlar, daha sonra da üretimi durdurmuşlardı. 


Önceki gün fabri da konuşma yapan Tek 
Gıda - İş 4 nolu şube yöneticileri Sıkıyönetim yetkilileri tarafından gözaltına alındılar ancak daha sonra serbest bırakıldılar. 


Efes Pilsen işçileri "Patron insanca bir sözleşmeyi kabul edene ve sendika yönetimi de iş- 


e va'nın karşı adaylığını koyacağı öğrenildi Dünya Sendikalar Fede- zerin Efes Piken işçi. 
i ırasyonuna (DSF) kat- jeri hem işvereni hem Í ANKARA (ÖZEL) mak için çalıştıkları de sendika yönetimini DİSK'e bağlı Petkim- bilinmektedir. protesto etmek için ön- 


PS Bazı 


l; Sendikasının Olağan enel Kurulu, 14, 15 ve 
16 Nisan tarihleri arasında Ankara'daki Petkim-İş merkezinde toplanıyor. 

imdiki Genel Sekreter Mustafa Karadayı. 
nn Mehmet Kılınçın karşısına Genel Başkanlığa adaylığını koyacağı öğrenildi. 

144 delege ile toplanacak olan Genel Kurul- 


da, İzmir Şubesi ile Istanbul'daki 1 ve 2 nolu 

“şubelerin delegasyonda 

7 önemli yere sahip oldukmiri iyce Mehmet (o Kılmç Emekli ikramiyelerinin taksitle 

k ödenmesi Diyarbakır'da tepki yarattı 


geren 


” Hükümet hizi adeta 


ölüme terketü!” 


© Diyarbakır Tekel içki Fabrikasından emekli olanlar bu uygulamanın 


T kaldırılmasını istediler 


DİYARBAKIR (THA) 
kamu kuruluşârında emeklilik süresini 


“doldurarak ayrılan işçile- 


re, emekli ikramiyelerinin taksitle ödenmesine başlandı. Bu arada Te- 
Kel Genel Müdürü Or- 
“han Özet tarafından Tekel işyerlerine gönderilen bir genelgeyle, emekliye ayrılacak işçilere, ikramiyelerinin dört eşit taksitle ödenmesi istendi. 

Daha önce ekonomik darboğazın atlatılması gerekçesiyle:1 Nisan tari- 


PA 


hinden itibaren emekli olan işçilerin, emekli ikramiyelerinin toptan ödenmesi durdurulmuş ve ödeme eşit taksitlere bağlanmıştı. 


Öte yandan Diyarbakır Tekel İçki Fabrikasında, emeklilik süresini tamamlayarak ayrılan işçiler ikramiyelerin taksitle ödenmesini tepkiyle karşıladılar. 

Genelgenin yayınlanmasından sonra İçki Fabrikasından emekli olan işçiler adına THA muha- 


ASTARLIK ALIMI İLANI 
Ayda 30.000 metre olmak ve beş ayda tamamlanmak üzere aşağıda evsafı 


^ yazılı 150.000 metre naylon astarlık satın alınacaktır. 


birine açıklama yapan Şevket Kaplan şunları söyledi 


“25 yılık emeğimizin karşılığı olan ikramiyenin taksite bağlanması bizi mağdur duruma soktu. En çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, hükümetin ikramiyemizi taksit taksit ödemesi, bizi adeta ölüme terk etti. Emeklilerin son güvencesi olan ikramiyelerin ödenmesin- de uygulanan ambargo- nun kaldırılmasını istiyoruz." 


İsteklilerin 20.4.1979 tarihine kadar Müessesemize müracaatları veya kapalı 


teklif mektuplarını göndermeleri gerekmektedir. 3 
Teklifler bir ay opsiyonlu olacaktır. Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi 


değildir. 
© Astarlığın evsafı: 


Mamul En 
İplik cinsi 


“ İplik denyesi 
* 


Sıklık 
Gramaj 

Örgü tarzı 
Boyama 
Renk asortisi 
Teslim yeri 
Opsiyon 
Teminat 


:95-100 cm 
:%100 çözgü 


Atkı 


naylon6 naylon6 


: Çözgü Atkı 
90 denye 
160X30 

: 80-85 gr/m2 
: Saten veya bez ayağı 
: Topu boyalı 


90 denye 


: Kat'i siparişi müteakip bildirilecektir. 
: İstanbul'da göstereceğimiz bir kapitoneci :Fiatlar bir ay opsiyonlu olacaktır. 


:%15 


SÜMERBANK 

KAYSERİ PAMUKLU SANAYİİ 

MÜESSESESİ 
Basın:13276 - 366 


i Malatya Tekel Sigara Fabrikasında BİTMEYEN HUZURSUZLUK © 


İşçiler uyarıyor: 


çinin iradesine saygı gösterene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" diyorlar. 


A | 


“MHP Tiler olay çıkarırsa bunun sorumlusu önlem 


almayan ilgililer olacaktır!” 


Tekel İşçileri seçim hesaplarıyla saldırganlara destek olan bazı CHP” li parlamenterlerin bu tutumu terketmesini istediler 


Malatya Tekel Fabrikasının MHP- 
'li Emniyet Amiri Öztekin Sezer'in tayinini durdurmaya çalışan CHP'li parlamenterler acaba MHP'yi sıkıştığı köşeden çıkarmak mı istiyorlardı? 

Saldırgana yapılan bu destek, işçilere uygulanan baskılara, saldırılara, kadın işçilere yapılan sataşmalara ve işçilerden zorla gaspedilen paralarla silah kaçakçılığı yapılmasına yeşil ışık yakmak değil miydi? 

SENDİKA NE YAPIYOR? 

İşçiler MHP'lilerin silah zoruyla yönetimini gaspettiği Tek Gıda-İş şubesi yöneticilerine karşı da tepki duyuyorlar. Bu güne kadar şube yönetiminde olanlardan ve delegeler- den bazıları dahi artık bu oyunlara alet olmak istemiyorlar. Yöneticilerin yaptıklarını tasvip etmedikleri için istifaya yöneliyorlar. Buna karşılık MHP'lilerin de yeni oyunlar planladıgı seziliyor. 

İşçilere gözdağı vermek için yeni bir TARİŞ olayı yaratmayı umuyorlar. TARİŞ'te | : uyguladıkları yöntemlerle, elektrikleri keserek ellerinde tabanca, kama, zincir, boğma teli ile saldırmayı planlıyorlar. Hamido olayında halktan yağmalanan malları satanlar da halen'etkin görevdeler. İşçilerin giriş çıkış kontrolünü gayet sıkı yaparken MHP taraftarlarının silahlı girmesine gözyumanlar var! 


Öte yandan işçilerin gönderdiği heyete olaylara karışmayacaklarını ve sorumluluk kabul etmeyeceklerini söylüyorlardı. İki tarafa da mavi boncuk verme politikası! 

MALATYA TEKEL İŞÇİLERİ NE İSTİYOR? 

İşçiler Hükümetten ve Tekel Bakanlığından önlem almasını istiyorlar. Fabrika ancak can ve iş güvenliğini sağlayan, faşizme karşı karar'ı mücadele eden yöneticilerin getirilmesi Malatya Tekel Fabrikasını MHP'lilerin saldırı üssü olmaktan çıkarabilir. Hem fabrikada çalışanlar, hem de Malatya halkı bölücülüğün ve anarşinin bu kaynağının kurutulmasını yeni kışkırtamalarında son bulmasını istiyorlar. 

İşçiler huzurlu bir ortamın yaratılması, mezhep ayrılığının son bulması için, fabrika idaresinin faşistlerden temizlenmesini,bunun yanısıra geçmişte saldırıların başını çeken, elebaşıların cezalandırılmasını istiyorlar. 

İşçiler önlem alındığı takdirde, bunun şube yönetimindeki faşistlerin temizlenmesi ve sendikada demokrasinin sağlanabilmesi için sürdürülen mücadeleye güç katacağını belirtiyorlar. 

Seçim hesapları yaparak MHP'li saldırgana- destek olan bazı CHP'li 


BASINA BAŞKA :İŞÇİLERE BAŞKA parlamenterlere ise işçiler şöyle ses- 


TÜRLÜ KONUŞANLAR 

Tek Gıda-İş Malatya Merkez Şubesi de işçilere sahip çıkmıyor. 
MHP'lilerin yaptıklarına karşı çıkmadıkları gibi, Í. Doğan Pasin için yapılan soruşturma üzerine "böyle bir şeye ihtimal vermediklerini, eğer gerçekse önce kendilerinin karşı çıkacağını" belirten bir açıklamayı mahalli gazetelere verdiler. 


leniyor : "Bu saldırganlardan elinizi çekin. Önlemler alınmadığı sürece, çıkacak ve çıkarılacak olayların sorumlusu, uyarıldığı halde görev yapmayan ve Suçlulardan hesap sormayan ilgililer olacaktır.” 


BİTTİ. 


Şevket Yılmaz: TKP militanları türlü oyunlar 


tertiplemeye uğraşıyor” 


©” Aramıza sızıp bizi bölmek isteyen TKP” nin Truva Atları Türk-iş” in bilinçli delegelerinden ve tabanından iltifat görmeyeceklerdir” 


©"Hükümet, IMF” nin 


boyunduruğunda olduğu 


SAĞLIK-IŞ GENEL BAŞKANI BAŞOĞLU GENEL 


ŞEVKET YILMAZ 


halde bağımsız davranıyor. | KURULU AÇIŞ KONUŞMASINDA TUNÇ'U ELEŞTİRDİ 


havasına girmiştir” 


ANKARA (ÖZEL) 


Teksif Sendikası Genel Başkanı Şevket Yılmaz, “TKP militanlarıiktidara da devlete de, halka da en büyük ihaneti yaparak halkımızı bıktırmaya ve kendi ideolojilerini kabul ettirmek için her türlü oyunlar tertiplemeye çalışmaktadırlar "dedi. 

Türkiye Tekstil ve Örme Giyim Sanayi İşçileri Sendikası Başkanlar Kurulu dün Ankara'da toplandı. Genel Kurul öncesi çalışmaları tamamlamak üzere toplanan Başkanlar Kurulunun açılışında bir konuşma yapan Genel Başkan Şevket Yılmaz, ülkenin içinde bulunduğu son durumu TKP'nin ülkede sendikalar içindeki faaliyetlerine ve Türk-İş Genel Kurulu konularına değindi. 

Şevket Yılmaz konuşmasının başında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz ve anarşiyle ilgili görüşlerini belirtirken söyle dedi: 

“Ekonomik anarşi sokak anarşisiyle yarış halindedir. Ülkenin ekonomik darboğazdan kurtulması için alınan tedbirleri seve seve kabul eden Türk işçisi bunu sadece dar ve sabit gelirli'ere 


ü mesine (o karşıdır. 
Ferale ekonomi politikasnı bütün ayrıntılarıyla zaman geçirmeden yenilemeli, işçi kesiminin boğulmasına engel olmadır." 

Yılmaz daha sonra hükümetin şimdi de IMF' 
nin boyunduruğu altında olduğu halde . sanki bağımsız davranıyormuş keve içine girdiğini söy- 

i 


TKP'NİN FAALİYETI 

Gene! Başkan Yılmaz TKP'nin ülke ve işçi sınıfı içindeki faaliyetlerine de değinerek şöyle dedi: 

“Siyasal iktidara yakın gözükmek için sosyal demokrat maskesi takınmış TKP militanları iktidara da, devlete de, halka da en büyük kötülüğü yaparak halkımızı bıktırmaya ve kendi ideolojilerini kabul ettirmek için türlü oyunlar tertiplemeye uğraşmaktadırlar." 
Teksif Genel Başkanı var olan sorunlarla işçi sınıfının patlama noktasına getirilmeye çalışıldığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Siyasal iktidarın bu derece basiretsizliği tesadüfen ya da sadece basiretsizliğinden yaptığına inanmak zor olduğu için siyasal iktidara sizan 
TKP militanlarının kasıth olarak bu kötü yönetime neden olduklarını, halkı ve işçi sınıfını patlamaya sevk etmek istediklerini tahmin edebiliriz.” 

TÜRK-İŞ GENEL 

KURULU 

Şevket Yılmaz, Türk- 
İş GenelKurul öncesinde var olan duruma da değinerek çeşitli çevrelerin Genel Kurulu dışardan, karanlık ve arka sokaklar- dan yönetmeye çalıştıklarını söyledi. Yılmaz şöyle devam etti: 

"Aramıza sızıp bizi bölmek ve DİSK'in durumuna düşürmek isteyen TKP'nin kuru vaatleri, Türk-İş'in bilinçli delegelerinden ve tabanından iltifat görmeyecektir. Bizim içimizde fraksiyonlaşma siyasi parti egemenliği, tasfiyeciliği, maceracılık, kof slogan tekerlemeciliği olmayacaktir." 

Şevket Yılmaz bölücü unsurların o Türk-İş'ten sonra Teksif'ten de tokat yiyeceklerini belirtti. 

Teksif Başkanlar Kurulu daha sonra Genel Kurul öncesi çalışma raporlarını görüştü, tüzük tadil çalışmalarını gözden geçirdi ve kurul çahşmaları üzerinde inceemeler yaptı. 


© Sağlık-İş Genel Kurulunda işçilerin memurlaştırılması girişimleri kınandı 


@ Ali Naili Erdem: 


nuşmasını 


bir biçimde eleştirdi. 


"Türk-İş Başkanı yok!” 


ANKARA (AA) 

Sağlık-İş Sendikasının 8. Genel Kurulu dün Ankara'da çalışmalarına başladı. Genel Kurulun açış koyapan sendika Genel Başkanı ve AP milletvekili Mustafa Başoğlu ve söz alan konuklar Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç'u sert 


Sağlık-İş Sendikasının 8. Genel Kurulu dün saat 9.30'da Türk Standartlar Enstitüsü Konferans Salo- 


nunda başladı. Genel Kurul çalış- , 


maları AP Genel Başkan Yardımcısı Ali Naili Erdem ve Şevket Doğan ile çok sayıda AP milletvekili de izlediler. 

Mustafa Başoğlu Genel Kurul açış konuşmasında işçilerin memur yapılması girişimlerini kınadı ve “işçi topluluğunun büyük bir bunalum içinde olduğunu söyledi. Türk-İş Genel Başkanını da eleştiren Başoğlu bu konuda şunları söyledi: 

"CHP'nin dışında bir hükümet kurulması halinde greve gidileceğini söyleyen, Meclis Başkanı seçimi uzadığı için genel grev çağrısı yapan, hayat pahalılığı, anarşi gibi olaylar karşısında Türk-İş'in genel greve gideceğini söyleyen Sayın Tunç, son 1,5 yılda meydana gelen olaylar karşısında neden böyle suskunluğa düşmüştür. Neden genel grev gibi tik haline getirdiği tehdit- 


Tunç, genel grev tehditlerini niçin yerine getirmedi? 


lerinden bir tekini dahi yapmamıştır? İşçi hareketini disipline edeceğiz" diyen bir Başbakanın adı Demirel olsa idi, Sayın Tunç'un tepkisi böylesine sessizlik mi olur du?" 

Sağlık-İş Sendikası Genel Kurulunda konuk olarak bulunan Türk-İş 1. Bölge Başkanı İsmail Topkar da Tam Gün Yasasından' yakındıve Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'ı eleştirdi. 

SSK'nın ilaç fabrikası alması konusuna da değinen Topkar bunun olumlu bir girişim olduğunu, ancak 
fabrika satın alındıktan sonra 118 
işçinin işine son verildiğini ve fabrikada üretilen ilaç sayısının 38'den 3'e düştüğünü" belirterek "Bu, işgüzar efendinin memlekete ihanetinden başka birşey değildir" dedi. 

Daha sonra konuk olarak konuşan AP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem de işçi:memur ayrımı sorununu kendi hükümetleri döneminde çözümlendiğini, ancak bu hükümet döneminde yeniden başladığını iddia etti. 

Türk-İş Eski Başkanı Seyfi Demirsoy'un "Ankara'da Türk-İş vardır" biçimindeki sözlerini hatırlatan Ali Naili Erdem "Ankara'da Türk-İş vardır, ama başkanı yoktur. Halil Tunç burada olmadığı için şimdi birşey söylemeyeceğim. Türk-İş Genel Kurulunda, yüzüne karşı söyleyeceğim" şeklinde konuştu. 

Konuklardan Teksif Genel Başkanı Şevket Yılmaz'ın konuşması sırasında bir grup genç aleyhte tezahürat yaptı. Bunun üzerine Şevket Yılmaz kargaşalık çıkaran güçlerle beraber olmayacaklarını belirtti. 

Seçimlere CHP ve AP'lilerden oluşacak ortak bir listenin önerileceği, MHP'lilerin de bu listeye girmek için uzlaşmaya çalışacakları bildiri- 


liyor. 


Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Teşkilat Başkanları Toplantısı yapıldı 


ANKARA (THA) 
Türkiye > Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Teşkilat Başkanları dün Ankara'da toplanarak 
TANSA projesi ve darlığı çekilen temel ihtiyaç maddelerinin tüketiciye daha bol ve ucuz ulaştırıl ması konuları üzerinde tartıştılar. , Toplantıya Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir, Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler de katıldılar. 
Federasyon Genel Baş kanı İbrahim Güldamar, toplantıyı açarken yaptığı konuşmada, şeker, yağ ve sigara sıkıntısının esnaf ve esnafa ait kooperatiflere verilmesiyle ortadan kalktığını öne sü- 


Özdemir, TANSA konusunda güvence verdi 


rerek, TANSA projesinin küçük esnafın iş hayatını olumsuz yönde etkileye rek kamu kesiminde bil 


savurganlık örneği oldu- 


ğunu söyledi. 


BAKANLARIN 
KONUŞMALARI 


Öte yandan, toplantıya katılan Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler yaptığı konuşmada, ticaret yaşamında her zaman onurlu yeri olan esnafın ticaretin alfabesi olduğunu ifade ederek şunları söyledi: 

"Hükümetimizin programına göre, şunu belirte yim ki siz esnafları aracı olarak görmedik. Bakkallar ve bayiler, emek ve sermayelerini bir araya getirerek, Türk halkına e- 


Istanbul Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı açıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


26 Mart-26 Nisan tarihleri arasında sergilenmek üzere Atatürk Kütüphanesinde Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı açıldı. Fuara Libya'nın çekilmesiyle 24 ülke ve Türkiye'den 24 yayınevi katılıyor. Fuara ayrıca İsa Çelik ve Hızır Aydın bir resim sergisi, Arslan Kaynardağ bir alfa- be sergisi ile katılıyor. Fuar Başkanı Meral Âlpayla yaptığımız konuşmada "Fuara zor şartlarda hazırlandıklarını kendilerine demokratik kitle örgütlerinin yardım ettiklerini" söyledi. 
Alpay ayrıca "Fuarın büyük ilgi gördüğünü 26 
Marttan 10 Nisana kadar 15 bine yakın çocuğun fuarı görmeye geldiğini" söyledi. 


konomiye hizınet ede.: kişilerdir. Türkiye'de kredi düzeni bakkal ve bayilerimizin çıkarına işlememiştir. Eğer geçmiş dönemlerde krediler esnafın lehine kullanılsaydı bugün Türkiye'de sizler sorumlu olmazdınız. Örneğin kooperatifler ve bakkallar bir araya gelerek holdingler yerine yağ üretimi yapsaydı bugün yağ karaborsasından kimse sorumlu olmazdı." 


Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir ise yaptığı konuşmada, 
TANSA ile tüketici halkı korumayı amaçladıklarını ifade ederek üretimden tüketime kadar tüm aşamaların yeniden düzenlen mesi gerektiğini, aksi halde sıkıntıyı halkın çekeceğini söyledi. Özdemir, TANSA projesinin ekmek parasına talim eden esnaf ve bakkalın onurunu koruduğunu be lirterek, "Türkiye'de üretimden tüketime varan kanallar bozuktur. Ekonomik olayı kendi çıkarına kullanan, yapay mal darlığı yaratarak ikinci kez fiyatı yükselten toptancı asıl suçludur" dedi. 
Mahmut Özdemir, Ankara'da 27 tane TANSA bulunduğunu, Bunun artırılmayacağını, ayrıca nüfusu 10 binden aşağı olan belediyelerde ikiden fazla TANSA açılmayacağını da sözlerine ekledi. 


13 Nisan 1979 


® “Disiplin yönetmeliğinin demokratik olduğu düşünülemez. 
Bundan zaman geçirilmeden dönüş yapılmalıdır” 

© “Ders programları ivedilikle yeniden düzenlenmelidir” 


"Öğrencilerimiz, yarış atı gibi üst seviyedeki öğretim kurumlarına hazırlanıyor." 


ilkokuldan başlayarak, bir 


(2) FEÑERBAHGE LISESI MÜDÜRÜ YÜCEL TIMUROĞLU: 


_“DiSiPLIN YÖNETMELİĞİ ÖĞRENCİNİN DÜŞÜNMESİNİ DAHİ ENGELLİYOR” 


İRTAN: Sayın Timuroğlu orta öğrenim kurumlarında, anarşi nasıl önlenebilir? 

TİMUROĞLU— Okullardaki olaylar bugün toplumsal olarak içinde bulunduğumuz rahatsızlıklardan kaynaklanmaktadır. Bu rahatsızlıkları sosyal ve ekonomik konular olarak bütünleştirebiliriz. Özellikle eğitim 

ağındaki çocuklarımızın Türkiye'de-Ti eğitim eşitsizliğinden kaynaklanan sorunları vardır. Örneğin bugün okulumuzda Anadolu Liseleri giriş sınavları birinci basamak sınavını yaptık. 
Sınava giren öğrencilerin aile yapıları genellikle Türkiye düzeyinin üstündedir. Düşünmek gerekir, Türkiye'de milyonlarca halk çocuğundan kaç öğrenci bu sınavlarda başarılı olabiliyor. Çeşitli kurslardan geçenler özel test öğretmenlerince yetiştirilenler başarılı oluyorlar. Böylece halk çocukları eğitim konusunda çok daha düşük düzeyde kalmış oluyorlar. Bunun sosyal devlet anlayışı ile demokrasi ile, demokratik yönetimlerdeki fırsat eşitliği ile açıklanabilir bir yani yoktur. Şimdi çocuklarımız bunu görüyor ve bu durum gelecekleri konusunda endişeye kapılmalarına yol açıyor. Türkiye ekonomisinin yapısı da belli. Özellikle gelir dağılımındaki eşitsizlik tüm yurttaşlarda "ben ne olacağım" endişesini yaratmıştır. Bunun sonucunda Türkiye'de hemen 


Nurperi İRTAN . 


her yurttaşta "'gemisini kurtaran kaptan" anlayışı hakim olmuştur. Şimdi vatandaşı mı suçlamalı, yoksa 1946' lardan bu yana bir türlü gerçekleştiremediğimiz demokrasiyi. tüm ayrıntılarıyla gerçekleştirme çabasında olmayan siyasal kadroları mı? İşte gençliğimizinde içinde bulunduğu ortam bu. O halde içtenlikle varacağımız sonuç bu olmalı: Anarşi birtakım polisiye tedbirlerle değil, sosyo ekonomik düzenlemelerle önlenebilir. 
Kanım bu. . 

Bilmiyorum, belki olayları organize eden yöneticiler vardır. Fakat yaşadığımız günlerde bu tip yöneticilerin bulunabileceği olasılığını da düşünemiyorum. Vurgulayayım , böyleleri varsa, elbette görevlerini sürdür meleri sakıncalı olur. Belirttiğim gibi olaylar içinde tarafsız davranan eğitim ve öğretimi sürekli kalmaya çalışan yöneticilerin, özellikle demokrat yöneticilerin görevlerinden alınmaları sorunlara çözüm getirmeyecektir. Çünkü, bugün birçok yönetici okullarını belirli bir zorbalık döneminden sonra ele almış, bugün eğitim ve öğretim yâpılabilir hale getirebilmiştir. Ne pahasına diyebilirim ki can pahasına... 


Disiplin yönetmeliğinin demokratik olduğu söylenemez 


NURPERİ İRTAN— Milli Eğitim Bakanlığının orta dereceli okullar için hazırladığı ve beraberinde baskılar getiren, öğrencilerin birçok haklarını ellerinden alan disiplin yönetmeliği hakkındaki düşüncelerinizi de öğrenmek istiyoruz. Ayrıca bugün orta dereceli okulların müfredat programlarında nasıl bir düzenleme yapilmahdr? 

Y. TİMUROĞLU: Öğrenci kitlesi bugünkü eğitim sisteminin pratikten yoksun olduğu kanısında. Yani daha çok teorik bir eğitim uygulandığını düşünüyor. “Aslında yanlışta değil. 
Öğrencilerimiz ilkokuldan başlayarak bir yarış atı gibi, daha üst seviyedeki öğretim kurumları için ana babalar tarafından hazırlanıyor. Cocuktan gücünün dışında şeyler istiyoruz. Öğren ci bunları özellikle orta öğrenim çağında görüyor. Bunun bilincine ulaşıyor. Bu durum öğrenciyi belirli ölçülerde düzene karşı çıkmaya zorluyor. 
Bu karşı çıkışı önlemek içinse bir takım yasalarla önlem getirilmeye çalışılıyor. Örneğin son disiplin yönet- 


İzmir'de "Yen 


wif 


meliği. . 

Son orta dereceli okullar disipEn yönetmeliği öğrencinin bazı konularda düşünmesini dahi engelleyici hükümler getirmiştir. Şimdi bu yönetmeliğin demokratik olduğu söylenemez. Kişilik değişmesine büyük önem verdiğimiz eğitimde, öğrencinin kendi sorunlarına sahip çıkmaşını ön- | leyici bir takım hükümler taşiyor. O halde böyle bir disiplin yönetmeliği ile okullarda olayları önleme düşüncesi belli ki sakat bir düşünce. Bundan zaman geçirmeden dönüş yapılmalıdır. 

Ders programları ivedilikle yeniden düzenlenmeli, öğrencilerin bilim ve sanatta pratik öğretilere ulaştırılmaları sağlanmalıdır. Bütün bunların gerçekleştirilmesi için büyük yatırımlara da yönelmek gerekiyor. Birçok okulumuzda labaratuvar, işlik, spor salonu, konferans salonu, açık hava tesisleri yok. Bu yokluklar içinde öğrenciyi nasıl eğiteceksiniz? İşte, sınıfa girip teorik eğitim yapacaksınız... 


i Üniversiteler Yasa Tasarısı” 


konulu açık oturum yapıldı 


© Akın Simav:” Eline bir mühür, bir de müdür geçiren herkes 


yüksek okul kuramaz” 


o İZMİR (ÖZEL) 
İzmir'de Tüm Öğretim Üyeleri Derneği XTU 


izin 


yüksek okul kurmasına vermeyeceklerini" 
söyledi. Ege Üniversitesi 


çeşitli noktalarına katılmadıklarını belirttiler. 
Tıp Fakültesi Öğrenci 


MÖD) ve Tüm Asistanlar Derneği (TUMAS) tarafından düzenelenen "Yeni Üniversiteler Yasasının olumlu ve olumsuz yönleri" konulu açık oturum önceki gün yapıldı. 


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Yavuz Aksu'nun yönettiği açık oturuma konuşmacı olarak CHP 
İzmir Milletvekili Akm Simav, Ege Üniversitesi Rektörü Hakkı Bilgehan, TUMÖD Temsilcisi 
Süleyman Özoğlu, TÜ- 
MAS Temsilcisi Yurdal Topsever ve Tıp Fakültesi öğrenci temsilcisi Vedat Şanlı katıldılar. 

Açık oturumda yasa tasarısını savunan Akın Simav konuşmasında 'demokratik ve özerk üniversiteye evet dediklerini, ancak eline bir mühür ve bir müdür geçen herkesin 


Rektörü Hakkı Bilgehan ise, bütünlüklü üniversitelerin yaratılması gerektiği fikrine katıldıklarını, ancak tasarıda yer alan "her bakanlığa ön lisans düzeyinde yüksel okul kurma yetkisinin" bütünlüğü bozucu bir niteliğe sahip olduğunu söyledi 

Yavuz Aksu, öüleyman Özoğlu ve Yurdal 


Topsever, yasa tasarısının 


temsilcisi Vedat Şanlı da Fakülte Yönetim Kurullarında öğrencilere söz ve oy hakkı istedi. 

Şanlı,ayrıca Dekan ve Rektör seçimlerine de öğrencilerin katılması gerektiğini savundu. 

Açık oturuma çok az sayıda kişinin katıldığı ve kısa bir süre içinde konuş ma yapılan salonun boşal dığı görüldü. 


Mihri Belli’ nin sağlık durumu iyiye gidiyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Bundan bir süre önce vurulan TEP Genel Başkanı Mihri Belli'nin sağlık durumunun iyiye gittiği ve geçtiğimiz Pazartesi günü resimlerinden Cengiz Ayhan'ı kesin ola- 


ye 


rak teşhis ettiği öğrenil-Gi 

.TEP Genel Başkanı bugün normal beslenmedönecek ve vücut buna tepki göstermediği takdirde tehlike kesin olarak atlatılmış sayılacaktır. 


ABD YARDIM 


- ABD, Türkiye'ye yapılacak 100 
milyon dolarlık ek ekonomik yardımı Kongrenin onayına sundu 


— 450 MiLYON DOLARA ÇIKIYOR 


© yardım 30 Eylül'e kadar verilecek 


© 50milyon dolardaaskeri yardım eklenecek © Batı Almanya'nın katkısının 250 milyon aolar olacağı 


tahmin ediliyor 


patmış bir bayi görülüyor. 
Döviz darboğazı nedeniyle ham petrol ithal edilemiyor 


Zam geldi benzin yine yok 


HABER MERKEZİ 


Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlara rağmen, yine benzin bulunmuyor, yine araçlar benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruk 


lar oluşturuyor. 


Türkiye'nin içinde bulunduğu döviz darboğazı nedeniyle döviz transferleri yapılamadığından ham petrol ithali gerçekleştirilemezken rafineriler de ham petrol yoklu ğundan kapasitelerinin çok altır 


da üretim yapıyorlar. 


Í BENZİN DARLIĞI 

Benzin darlığı en çok İstanbul ve çevresinde etkinliğini sürdürüyor. İstanbul ve çevresinde sadece Shell'in istasyonlarında benzin bulunabiliyor. Diğer benzin istasyon- 


larında ise benzin yok. 


İpraş rafinerisinde 


tamamen 


karşılıyor. 


üretimin durması sonucunda rafineriden benzin dağıtımı yapılamıyor. Önceki gün dağıtılan benzinle de İstanbul'da stok tamamen tükendi. Kendi üretiminden ikmal yapmakta olan Shell'in Ambarlı tesislerinde 2 bin 500 ton normal, bin ton kadar da süper benzin hulunuyor. Fakat bu miktar Shell'in sadece kendi bayilerinin ihtiyacını 


arlatırken. 


Istanbul Basın Yayın Müdürü Oktay Verel, Remzi Bengi ile ilgili anılarını 


WASHİNGTON (ÖZEL) 
Pere Amerika hüümeti, Türkiye'ye - cağı açıklanan 160 milyon dolarlık ek askeri ve 
ekonomik yardımın 100 
milyon dolarhk bölümüy- 


İstanbul'daki benzin bayileri benzin yokluğu yüzünden satışları durdurdu. Resimde benzin pompalarını ka- 


(Fotoğraf: Metin AKTAŞ) 


Remzi Kitabevi’ nin kurucusu Remzi Bengi anıldı 


İSTANBUL(ÖZEL) 
Remzi Kitabevinin 50. 
yılı nedeniyle ve 16 Ağustos 1978'de ölen. yayınevi » kurucu ve sahibi Remzi Bengi'nin anısına düzenlenen toplantıya çoğunluğu yazar ve yayımcılardan oluşan kalabalık bir izleyici kitlesi Tinh: k i vrea > 
5 olarak söz a 5 
“zar bene Kaftancıoğlu Remzi Bengi ile ilgili anılarını anlattı. Daha sonra söz alan İstanbul Basın “Yayın Müdürü Oktay Verel, Remzi Bengi'nin Tür“ kiye Kültürüne yaptığı hizmetleri (o özetledikten sonra, onun çeşitli baskı dönemlerinde yılmadan, cesaretle bütün engelleme çabalarına göğüs gererek yayın çalışmalarını sürdürmesini özellikle vurguladı. Son olarak söz alan yazar Orhan Hançerlioğlu da kendisi ile ilgili anılarını aktardı. 


CHP GENÇLIK KOLLARI MERKEZ KURULU YENİ BAŞKANI 


Emin Koç:” Gençlik Kolları hakkında söylentilerin çıktığı illerde araştırma yapacağız” 


ANKARA (ÖZEL) 
Süha Akıncı Başkanlığındaki CHP Gençlik Kolları Merkez Kurulunun düşmesinden sonra 
CHP Genel Yönetim 
Kurulu tarafından CHP Gençlik Kolları Merkez Kurulu Başkanlığına getirilen Emin Koç dün bir basın toplantısı düzenleyerek görüşlerini açıkladı. 
Gençlik Kolları Merkez Kurulu üyelerini de 


. açıklayan Emin Koç bu 


arada muhabirimizin “CHP'li olmayan kişilerin, özellikle CHP Gençlik Kollarında faaliyet gösterdikleri söyleniyor. 
Bu konudaki tutumunuz ne olacaktır" sorusuna verdiği cevapta, "Son zamanlarda partimize yanlış ithamlar yöneltiliyor. 
Bu. tür söylentiler oluyor. 
Bunların doğru olmadığı kanısındayız. Böyle bir şey olduğu takdirde bu kişiler (o temizlenecektir. 
Bu söylentilerin çıktığı illere arkadaşlarımızı göndererek araştırma yapacağız"' dedi. 

CHP'li gençliğin demokrasiyi yıkmak, toplumu bölmek isteyenlerin gençlik içindeki çabalarını etkisiz kılacağını söyleyen CHP Gençlik Kolları Merkez Kurulu Başkanı Emin Koç, CHP 
Gençlik Kollarına büyük görevler düştüğünü belirtti, Emin Koç parti içinde gençliği kendi çr- 


karları uğruna kullanmak isteyen herkesle mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi. 


CHP Gençlik Kolları 
Merkez Kuruluna atanan üyeler şunlar: 

İhan Büyüker, 
(ADMMA), Savaş Ceylan (Hacettepe (o Üniversitesi Tıp Fakültesi), Adıgüzel Demirtaş (İşçi), Enver Ökten (Ankara Eğitim Enstitüsü), Ayran Yıldırm (Gazi Eğitim Enstitüsü), Yılmaz İçöz (SBF —BYYO), Yavuk Tekin (SBF—BYYO), Adnan 
Özyürek (SBF mezunu), Hüseyin Kılınç (İşçi), Hasan Akgün (Ankara 
Hukuk Fakültesi mezu- 


Mem-Der, 
Ankara 
Belediyesinden memur maaşlarını 
- ödemesini istedi 


ANKARA (ÖZEL) 
Memurlar Derneği 
(MEM-DER) Ankara Şu be Başkanı Emine Aynur Ankara Belediyesinin memurların maaşlarını ve ödemelerini . hâlâ 


yan ödemediğini belirterek belediye personelinin 


maaşlarının ve yan ödemelerinin derhal verilmesini istedi. 


nu), Bülent Beken (Gazi Eğitim Enstitüsü), Sıtkı Hekimoğlu (Gazi Eğitim 


Enstitüsü), Cihat Emre (Gazi Eğitim Enstitüsü), Sadık Gilo (İşçi). 


Rusya'dan elektrik alımı 
25 Nisanda başlıyor 


€ Enerji've Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir grup tören düzenlenmesini istiyor 

@ Bazı yetkililerin ise törene karşı çıktıkları öğrenildi 


ANKARA (ÖZEL) 

Rusya'dan elektrik alımının 25 Nisanda başlayacağı öğrenildi. Bu konuda yapılan anlaşma- dan sonra girişilen yapım çalışmaları çeşitli aksaklıklar yüzünden yavaş gitti ve geçen sonbahar başında başlayacak alım bu zamana kadar gecikti. 

Rusya'dan alınacak enerjinin bütün Türkiye' ye enerji sağlayan enterkonekte sisteme bağlanmayacağı ve sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesine verileceği öğrenildi. 

Rusya'dan enerji alımının başlamasından sonra fuel oil ile çalışan Hopa Termik Santrali 

« devre dışı bırakılacak. 

Rusya'dan enerji alımının başlaması dolayısıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görevli bazı kişiler bir tören düzenlenmesini ve bu törene Ankara'dan 30 kişinin gönderilmesini istiyorlar. Buna karşılık yetkililerin bazılarının ise "Netice itibariyle paramızla elektrik aldığımızı, bunun için tören düzenlenmesine gerek olmea belirterek bu girişime karşı çıkıyorar. 


le ilgili önerisini Kongreye sundu. 

Birleşik Amerika yönetimi dün, 150 milyon dolarık bu ek yardımın ekonomik yardım biçiminde verilecek 100 milyon dolarlık bölümü için 
gerekli ödeneğin 1980 
mali yılı beklenmeden 
halen yürürlükteki 1979 
mali yılı bütçesine ek olarak konulmasını Kongreden istedi. 

ALMANYA CÖMERT İNGİLTERE'DEN 
PARA YOK 

Öte yandan THA'nın 
Reuter ve AP Ajanslarına dayanarak verdiği habere göre kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir ABD yönetim yetkilisi, Batı Almanya" nın Türkiye'ye yardım programına katkısının 
250 milyon dolar olacağını söyledi. Yardım programına İngiliz katkısının ise "gülünç derecede az" olduğu belirtiliyor. 
Amerika'nın bu mali yıl içinde Türkiye'ye, 
50 milyon doları hibe, 
98 milyon doları ekonomik, 200 milyon doları askeri yardım kredisi ve 
2 milyon doları da askeri 
eğitim destek fonu şeklinde olmak üzere toplam 
350 milyon dolarlık bir 
yardımda bulunacağı açıklandı. 

'DAİLY 

TELEGRAPH'IN 

YORUMU 

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi ise, 6 Nisan tarihli sayısında verdiği bir haberde, Amerika'nın Türkiye'ye yapacağı yardımı 300 milyon dolardan, 500 milyon dolara çıkarmayı kararlaştırdığını belirtti. Habere göre, Türkiye'nin bu yardımı savunmada harcamalarında kullanması koulu da getirilmiyor. 

Öte yandan, haber Washington'da duyulduktan sonra, Amerika'nın İran'daki olaylardan sonra Türkiye ile arasını bozmak istemediği biçiminde vorumlandı. 

Buna göre söz konu! 
öneri Kongrede kabul edilirse 100 milyon dolarlık ekonomik yardım 
3u Eylülde sona erecek mevcut mali yıl içinde 

apılacak. 
Ek Amerika yönetiminin 100 milyon dolarlık ek yardımının 
50 milyon dolarlık bölümünün, Kongrede görüşülmekte olan 1980 
yıh bütçe tasarısına hibe biçiminde askeri yardım önerisi olarak eklenmesi- nin istenmesi beklenivor. 

Böylece ABD'nin 
1979 yılı içinde Türkiye" 
ye yapacağı ekonomik yardım 200, askeri yardım da 150 milyon dolara yükseliyor. 

Öte yandan ABD temsilciler Meclisi 1980 Mali Yılı içinde dış ekonomik yardım yasa tasarısını onaylarken araların- da Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkeye sağlanması öngörülen ekonomik yardımda yüzde 5 oranında kesinti yapmıştı. 

Birleşik Amerika yönetiminin 1980 mali yılı içinde Türkiye'ye yapmayı öngördüğü toplam 306 milyon dolarlık yardımın askeri satış ve eğitimle ilgili 202 milyon dolar tutarındaki bölümü ise daha önce Temsilciler Meclisinde kesintisiz olarak kabul edilmişti. 


Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu 
26 Nisanda 
yeniden toplanacak 


ANKARA(AA) 

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 26 Nisan tarihinden sonra toplantılarını her gün sürdüreceği ve yeni asgari ücretin Mayıs ayı başından itibaren geçerli olması için çalışacağı belirtiliyor. á 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Nisan günü yaklaşık iki saat süren bir toplantı yaptı. Çalışma Bakanlığında yapılan toplantıda bir sonuç alınamâdı. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün gerekli verileri yetiştirememiş olması nedeniyle sonuca gidici bir tartışma yapılamadığı için toplantının 26 Nisan tarihine ertelendiği öğrenildi. 


saldırmış. 


ğunu yazmış olmamız. 


kurumadı, 


var 


aktarıyoruz!: 


kasyona başvururlar." 


rin olmasıdır. 


açıkça 4 


Uşaklık dersi 


TKP'nin Sesi adlı Rus borazanı radyo, 8 Nisan tarihli yayınında tekrar şahsımızı konu alıp 


Onların her saldırısı bizim onurumuzu biraz daha artırıyor, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyor. Onun için işin saldırı yönü ve saldırının seviyesi üzerinde durmayacağız. 

TKP'nin Sesi, bizi "iki efendili uşak" diye nitelendirmiş ve hem Çin'e, hem de Amerika'ya uşaklık ettiğimizi söylemiş. Bunun üzerinde de durmayacağız. Çünkü "'ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz". Türkiye halkı, kimin Türkiye'nin menfaatlerini savunduğunu, kimin Türkiye'yi emperyalist tanklarına çiğnetmek için yolaçmaya çalıştığını birbirinden ayıracak bilinçtedir 

Bize "iki efendili uşak" denmesinin sebebi ise, "Kovboy şapkası" başlıklı yazımızda, Çin' in siyasetlerini ABD'ye kabul ettirmekte oldu- 


Gerçekler herkesin gözlerinin önünde. ABD. 
nin Tayvan'dan çekilmesi üzerine, Amerikan uşakları nasıl gözyaşları döktüyse, Brejnev ve uşaklarının da o kadar ağladığı ve "Aman Amerika Tayvan'dan çekilme" diye yalvardıkları da bütün arşivlerde duruyor. Daha mürekkebi bile 

in'in Sovyet emma tecrit etme siyasetinin gerek ABD, gerekse ler üzerindeki etkileri de gözlerini gerç patmayan herkesin görebileceği kadar berrak. 
Bu konu da yazımızın konusu değil. 

Bizim esas üzerinde durmak istediğimiz şey, Doğu Berlin'deki papağanların bir yazımız üzerine oturup uzun uzun uşaklık dersi vermeleri, 

Evet, evet uşaklık dersi. Bunun da dersi olür mu demeyin. Bunun Brejnev'in rahle ted- 1 
risinde teorisi yapılıyor, doktorası veriliyor. ` Öğretimi bitip, uşaklık uzmanlığı madalyası a- | lındıktan sonra kürsü sahibi olunuyor. Ondan ' sonra da radyodan dersleri verilmeye başlanıyor. f 

Bakın 8 Nisan tarihli uşaklık dersinde neler 


"İki efendili uşak olmak gerçekten Zor." 
"Yurdakullar, iki efendili uşak olmanın bütün yüklerini yüklenecek." 

Bu birinci “ders, Taraftarlarına şöyle diyor: "Uşak dediğinin bir tane efendisi olut. İki efen—.. 
disi olmak zordur, insana fazladan yük yükler.“ 
Onun için bu dersimiz kulağınıza küpe olsun. 
Tek efendili uşak olmaktan vazgeçmeyin." 
İkinci ders ise daha da ibret verici. Aynen 


"Onları Çin'e bağlayan ortak ilkeler, proletarya enternasyonalizmi gibi soylu ilkeler yoktur. Onun için Yaşasın Çin diye bağıramazlar.. 
Göğüslerini gere gere " muz Sovyetler Birliği diyenlerin karşısında solucan gibi kıvranır, bin bir milliyetçi prova- 


şte bu ders gerçekten uzmanına Brejnev'den madalyayı hakettiriyor. Bir emperyalist için “yaşasın” diye bağırtılmak zorunda kalmak, öğrencilerinde o kadar rahatsızlık yaratmış ki; "Korkmayın, Yaşasın Sovyetler Birliği diye bağırmaya devam edin. Buna saldıranlar milliyetçi provokasyon vavıvor, biz ise soylu enternasyonalizm yapıyoruz" diye bitiriyor dersini. Ve gerçekten soylu olan enternasyonalizm, bu hokkabazların elinde soysuz bir uşaklık oluyor. 

Biz herhangi birinin uşağı olsak bunlar çok sevinecek, bayram edecek. Çünkü o zaman kendi uşaklıkları meşruluk kazanmış, olacak. 
"Gördünüz mü, uşak olmaktan başka çare yok" j deme hakkını kazanmış olacaklar. TKP'nin Do-Zu Berlin'deki radyosundan uşaklık dersleri vermesinin. sebebi, Türkiye'de ülkesinin bağımsızlığını, halkının mutluluğunu savunan devrimcile- 


Bu dersten bir dersde biz çıkaralım. Bağımsızlık tutkusu, uşaklığın panzehiridir. Ülkemizi Rus çizmelerine çiğnetmek isteyenler, karşılarında bağımsızlıkçı güçleri gördükçe, taraftarlarının korkusunu önleyebilmek için hababam - uşaklık derslerine hız veriyorlar. 


iğer ülkere ka- 


yaşasın karagün dostu- 


Müezzinoğlu IMF 


Başkanı 


ile görüştü 


GÜNSELİ ÖZDEMİR BRÜKSEL'DEN 
BİLDİRİYOR. 


OECD ve IMF yetkili- 


leri, Türkiye'ye yardım konusunda yaptıkları açıklamalarda Türkiye 


nin bütçe -açıklarında yüzde 10 oranında bir kısıntıya gitmesi halinde yardım anlaşmasının imzalanabileceğini öne sürdüler, 

Öte yandan IMF Başkanı De Laroisere ile görüşmek üzere Zürih'e giden Ziya Müezzinoğlu Başkanlığındaki 4 kişilik Türk heyeti, görüşmelerde Türkiye'ye yapılacak ortak yardım konusunu ele aldı 

Toplantıda Türkiye hükümetinin yaptığı son değişiklikleri gözönüne alerak girişimde bulunacakları belirtildi. 
MÜEZZİNOĞLU-KİEP 

GÖRÜŞMESİ 

Öte yanuan önceki gün Ziya Müezzinoğlu, Federal Almanya Aşağı Saksonya Eşaleti Maliye Bakanı ve CDU milletvekili Kiep ile görüştü. Müezzinoğlu-Kiep arasındaki toplantı basna kapalı tutuldu. Kiep'in Federal Alman Senatosuna yeni verilen Türkiye'ye yardım teklifi için Schimdt'in adına görüşmeye geldiği belirtildi. Bilindiği gibi OECD'nin Türkiye'ye acil yardım komisyonu: özel temsilcisi Kiep bun- 


dan bır süre önce Türkiye yı ziyaret. etmiş ve hükümet yetkilileriyle görüşmelerde bulunmuştu. Kiep'in Türkiye'ye yaptığı ziyaretten son. 
ra OECD yetkillierine Türkiye'nin son durumuyla ilgili bigi verme si gerekiyor. 


istanbul 
Sıkıyönetim 
Mahkemesi 
Başkanlarından 
Albay Sınar öldü 


İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi Başkanların: 
dan Tank Kıdemli Albay İbrahim Sinar, dün gece evinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etti, 

1925 yılında Trabzon" 
da doğan ve 1949 yılında Harb Okulundan mezun olan Tank Kıdemli Albay İbrahim Sınar, ordunun çeşitli kademelerinde görev yapmış en son Harh Akademileri (| İstihbarat Şube Müdürlüğü görevin- den İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi Başkanlığına atanmıştı 

Evli ve iki çocuk babası Albay İbrahim Sınar' ın cenazesi yarın öğle namazından sonra Kadıköy Osmanağa Camiinden askeri törenle kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığın- da toprağa verilecektir. 


13 Nisan 1979 


| 6s.DOĞUM 
| YILDÖNÜMÜNDE 


“Yeniliğe adanmış 


bir gi © è 


yalnız adamı 


| ORHAN VELİ 


r 66 İstanbul'dan ayva da 


gelir nar gelir, 
Döndüm baktım, bir edalı 


yâr gelir, 


Gelir desen dar gelir; 
Gün aşırı alacaklılar gelir, 


Anam anam, 
Dayanamam 


Bu iş bana zor gelir. 


Mahir öztaş 


j Şiirimizde yeni bir 
- anlayışın kavgasını vèren Orhan Veli, bu anlayış doğrultusunda kimi kez salt doğrulamak için-şiirler yazdı. 
İlk şiirlerinde duygusal, 


29 


malardan da sıyrılmasını bilen Orhan Veli, kendisini geliştiren surekli yeni biçimler arıyah bir şair olduğunu kanıtladı. 

Orhan Veli'nin yenilikçi ve yıkıcı anlayışı- nın temel ilkeleri arka- 


daşlarıyla birlikte çıkar- 


——anat *edebiya 


ORHAN VELİ 
(13.4.1914 - 14.11.1950) 


dımıyla elde edilen yapay bir uyuma karşı çıkılır. Bunun yerine ustalıklı bir sözcük istifinin oluşturduğu yapıdan doğacak uyum savunulur. Yeni şiir, müzikten, resimden, ve öteki sanatlardan yararlanmamalıdır. Başka bir konuşmasında ise "Resmin sadece renk, musikinin sadece ses, şiirinse sadece mânadan ibaret olması " gerektiğini söyler. "'Garip''in önsözünde "'mâna"'ya verilen öneme şöyle değinilir, 

"Şiir bütün hususiyeti edasında olan bir söz sanatıdır. Yani tamamiyle mânadan ibarettir. Mâna insanın beş duygusuna değil, kafzsına hitap eder," 

Bu anlayışın sonucunda Orhan Veli'nin 


vunmuştur. 

""Garip” şiirinin yenilikçi yanlarından biriisi de; alışılmış konular- 


"dan uzaklaşmakta gös- 


terilen çabadır. Şiirin konu alanı hemen herşeyi içine alabilecek kadar genişletilir. Böylece halktan kişilerin yaşantısı-sözgelimi tek şikayeti nasırı olan Süleyman Efendi-girer Orhan Veli'nin konuları arasına. Orhan Veli bu şiirleri halkın konuştuğu açık anlaşılır dille ve yapmacıksız bir söyleyişle yazar. ''Mısracı" anlayışa karşı çıkarak şiirde "bütüne" önem verir. Şürlerindeki o her sözcüğün bir işlev gördüğü yalın yapıyı oluşturabilmesini buna borçludur. 

Bir süre sonra Orhan 
Veli, başlangıçtaki yıkı- 


çekçi ve akılcı, giderek ‘estetik yönden daha yetkin bir şiir çıkar ortaya, Önceleri "Mesele bir sınıfın ihtiyaçlarının müdafaasını yapmak olmayıp sadece zevkini aramak, bulmak ve sanata hakim kılmaktır " diyerek sınıfsal olanı gözardı ettiği halde sonraları yazılarından birinde degindiği gibi, şair deyince "meselesi olan bir insan" anlar. Bir başka yazısında "fayda sanatın içine o tarzda gumiştir ki onu sanatın kendisinden mek güçtür." der. Gerçekten de II. Dünya Savaşında, demokrasi mücadelesinde yerini alır.. 
Yurtsever, demokrat bir aydın olarak şiirlerinde 


"İstanbul ve de- » 


niz konularına en çok yer veren şair"' kimliğinden sıyrılıp savaşın getirdiği acılara ve kıtlık, karartma gibi konulara da yer. vermesini bilir. Halkın diliyle yazmanın ve halk çoğunluğuna seslenme amacının doğal bir sonucudur bu. 

"Şiir öyle bir bütündür ki, bütünlüğünün farkında bile olunmaz " diyen Orhan Veli'den kısa şiir alıntıları yapmak yerine, Seçtiğim örneklerde şiirlerin bütününü almayı yeğledim. Arzuları, içgüdüleri ve günlük yaşamlarıyla insanı anlattığı bu şiirler yorum gerektirmeyecek kadar yalın. 
Birlikte okuyalım: 

DAVET: Bekliyorum / Öyle bir havada gel ki, / Vazgeçmek mümkün olmasın. 

SÖZ: Aynada başka 


, güzelsin/Yatakta başka: 


Aldırma söz olur dıye: /Tak takıştır, / Sür sürüştür: / İnadına gel,/ Piyasa vakti, /Muhalle- biciye. / Söz olurmuş. 
/ Olsün: / Dostum değil misin? 


ayırdet- 


karşısında tutunamadı 


"Ben Mehmet Sarı ve Reşit Karabacak'a şans tanıyorum. 
Oldukça arzulu ve prestij 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w 


Ankara Atatürk Spor. Salonunda devam eden Bahar Kupası maçlarında: başarılı oyunlar çıkararak yarı finale kalan Bayan Voleybol Milli Takımımız dün akşam F.Almanya karşısında tutunamadı. 

Gecenin ilk maçında Belçika 


sahibiler.Üstelik bu şampiyona onlar için son bir şans” 


Kış:” Güreşçilerimiz yine kişisel gayretleriyle bireys 


Arkadaşımız Kenan Nacır Tevfik Kış ile görüşürken. 


Bayan Milli Voleybol Takımımız F.Almanya 


Setler 15-13 İsviçre, 15-12 Belçika, 15-6 Belçika, 15-12 İsviçre, 15-3 Belçika. 

Gecenin ikinci maçında Bayan Voleybol Takımımız F.Almanya karşısında 3-0 yenik düştü. ği 

B.Maç.Hon (Belçika) D.Gold- 


"Fakat şu anda yapılan çalışmalar hedefsiz, plansız ve programsız. 
Biz de eksik olanlar bunlar.Bize dayanıklılık ve mukavemet aerekli” 


el başarılar 


alabilirler” 


Kenan Nacır 


Dünya, Avrupa ve Olimpiyat Şampiyonu eski güreşçilerimizden Tevfik Kış, Güreş Milli Takımımız ve Avrupa Güreş Şampiyonasında neler yapabileceğimiz konusundaki sorularımızı cevapladı. 


SORU: Avrupa Şampiyonasında takımımız nasıl bir derece elde edebilir? 


TEVFİK KIŞ: Düşünceme göre güreşçilerimiz yine kişisel gayretleriyle bireysel başarılar elde edebilir. Ben Reşit Karabacak'a ve Mehmet Sarı'ya şans tanıyorum. Oldukça arzulular prestij sahibiler üstelik bu şampiyonada onlar için son -bir şans. 


Aslında Türk Güreşinin gelişme ve en parlak zamanların- da dahi başarılar tamamen güreşçilerimizn kışısel gayretleri ile elde edildi. Bu şampiyonada da gördüğüm kadarıyla böyle olacak: Federasyon ve diğer yetkililerin ilgisiz tavırları yine devam ediyor. 

SORU: Güreşçilerimizin bugünkü durumda teknik ve güç 


3-0- 


@Zaman zaman: 


dığı "Garip" adlı şiir kitabının önsözünde yer alır. Kısaca özetlersek, bu anlayışa göre, geleneksel şiirin temelden 


duygudan çok akla yö- cılığını aşarak, yapıcı nelen mizah dolu şiir- bir şiirin kurulmasına leri çıkar ortaya. Orhan yönelir. "Garip" teki Veli çeşitli düz yazıla- katı anlayıştan sıyrılır. 
rında "şekle değil anə Kimi şiirlerinde mizah 


stein (İsrail) yönetiminde oynanan karşılaşmaya takımlar şu 

kadrolarıyla çıktılar. 
F.ALMANYA:; Maria, Silvia, 


İsviçre'yi3-2 yendi. 

Atilla Bostancıoğlu ve İsmail Esemen'in yönettiği karşılaşma- da taraflar şu kadrolarıyla oyna- 


bireysel bir tutum alsa da giderek yerleşik kalıplara, geleneğe başkaldırdı, Yeniliğe adanmış- 


açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 


TEVFİK KIŞ: Güreşçilerimiz fert fert zayıf değil. Fakat 


DELİ EDER İNSA- 
NI: Deli eder insanı bu dünya, /Bu gece, bu 


iire yeni kısıtlamalar A i 

nemak pahasına eski değiştirilmesi gerekir ve lama önem verdiğini," unsurları azahrken, AA a çekişmeli geçen dilar. Haidi, Marlis, Gabriela, Sigrat, 

şiirin kalıplarınakarşı çı- bu amaçla yeni bir açıklamış, duygusallık duygu ağır basar, uyak açmış ağaç. karşilaşmada BELÇİKA: Bernice, Line, Mariona, Petra, N şu anda yapılan çalışmalar hekah-ürünler verdi bu ( “zevk” azınlığı oluştur şairanelik gibi unsur- kullanmasının yanısıra Toplumsal eles: i şaş] Angline, Bominige, Carla, Leo- TÜRKİYE: Selcan, Deniz, defsiz, plansız ve programsız. 

döneminde. Sonraları ran sınıfın "zevki" ola- lardan arınmış sade ba- tekrarlara da başvurur. tirilerin ve yerginin Belçika Isviçre” yi na, R.Bominige, Vele, Adrians. Gülnaz, Meral, Violet, Arzu, Bizde eksik olan koordinasyon, 

kendi. getirdiği kısıtla- maz. Ölçü ve uyak yar. sit ve yalın bir şiiri sa- Kafa ile okunan ger ağır bastığı © şiirlere 3-2vendi İSVİÇRE: Eveline, Regina, Syan miya, Filiz. pe vi progam s henik Her de birkaç örnekle de- İş i i, Stefanis, SETLER: 15-11, -l1, şey olupta bunlar olmayınca ginelim. i y sim ae 16-14., F. Almanya. hiç bir şey işe yaramıyor kişi- 


lerin kendi çabalarıyla bir şeyler elde etmesini bekleme durumunda kâlıyoruz. 


Bazı oyunları uygulamak için itici ve çekici güç gerekiyor. Oyunları biliyoruz. Özellikle her bölgemize has güzel oyunlarımız da: var. Yalnız bize dayanıklılık ve mukavemet gerekli. Bu da çalıştırıcıların bilgileriyle kısmen giderilebilir. 
Ama her şeyden önce çalıştırıcılann da eğitilmeleri gerekiyor. 


SORU: Bu durumda somut olarak neler yapılabilir? 


TEVFİK KIŞ: önceden söy- 


CIMBIZLI SHRINE £ atm” 'bofibasi,/ Ne 
Londra konferahsi” /Bix v: elinde cımbız, /Bir elin de ayna / Umurunda m dünya! 

VATAN İÇİN : Nele yapmadık şu vatan içir Kimimiz öldük: / Kimi miz nutuk söyledik. 

KUYRUKLU ŞİİR 
Uyuşamayız, yollarımız ayrı:/ Sen ciğercinir kedisi, ben sokak ke disi: / Senin yiyeceğin kalaylı kapta: / Benimki aslan ağzında: / Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik, / Ama seninki de 


ww «Çorumlu sporcular seyircinin ilgisizliğinden yakınıyor 


ÇORUM-Ali Çöplü 
Çorum Bölgesinde spor yapan gençler seyircinin ilgisizliğinden yakınıyorlar. 
Boş tribünler önünde oyndmaktan morallerinin bozulduğunu söyleyen basketbolcular konu ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladılar ' ‘Spor yapmak için tüm olanaklarımız var. İyi bir salonumuz, çalışmak için zamanimiz” bulunurken malzeme eksikliğimizde bölge 


EDEBİYAT DERGİLERİMİZ 


Necati Güngör | 


hep bilge kişi tavrıyla yaklaşı- atla ilgisi olmayan bir tartışma yor. Çocuk denilen olayı bilge u. İki ay önce Türk Dili'nde kişilerden aldığı sözlerle açıkla- yayınlanan bir sataşma yazısıyla maya çalışıyor (o düşüncelerini o başlatılan, daha sonra Türkiye Günyol. Yazıları'nda çıkan yanıtlarla lumsal koşulların elverişsizliğine Tarık Dursun K.'nın yazısı alevlendirilen tartışmanın konu- karşı edebiyat direniyor... Kağı- ise "Çocuklara Kitaplık'' baş- su şu: Türkiye Yazıları dergisindın karaborsada bile bulunama: lığını taşıyor. Bir çocuk için de yayınlanan yazıları, adları dığı, baskı giderlerinin her sabah düzenlenecek kitaplıkta hangi duyurulan bir kurul mu değer- yeniden yükseldiği, dağıtım ör- yazarlar hangi yapıtlar bulunmalı lendiriyor, yoksa, yazılar "oldu gütlerinin dergilere "üvey evlat" sorusundan yola çıkarak, şöyle bittilerle' mi yer alıyor dergide? 

gözüyle baktığı, okurların satın diyor Tarık Dursun K: "Ben bir Hemen söyleyelim ki,bu tür- 


Dergiler direniyor! 

Dergi adı verilen kan damarları içinde dolaşan edebiyat direniyor! 

Evet, içinde yaşadığımız top- 


alma gücünün sıfıra yaklaşmakta çocuk kitaplığı kuracak olsam, den tartışmalar, ne dergiciliğimi- kolây değil, kardeşim: / 

olduğu şu ortamda, edebiyat işe masallarla banian praban ze nede ea biymi bir yarar Kolay değil hani, / Böy- ka aker ii lediğim gibi bizim güreşçilerde dergilerinin hâlâ ayakta durması, Cem Güney ustanın ve başka us- getirebilir. Bugüne kadarki sayı- le kuyruk sallamak tan- makta. Bir tek eksikliğimiz é 

M çalıştırıcımızın olmaması. her şey var. Plan organizasyon, 


larıyla edebiyat ortamına yeni bir dinamizm sağlamış olan Türkiye Yazıları, yarattığı ağır başlılık imajını ''küçük tartışmalarla" nasıl sürdürebilecektir, bilemiyoruz? Yukarıya aktardığımız sataşmayı, ciddi bir kurumun (TDK) yayın aracına yaslanarak yapmak nasıl iticiyse, bu doğrultudaki yanıtları çoğaltmak da, o denli itici görünüyor bize. Haksız mıyız? 

Nisan ayı dergilerinde göze çarpan bir başka konu, ölümler. 
Bilindiği gibi nisan ayı Sabahattin Ali ve Ceyhun Atuf Kansu' nun ölüm yıldönümleri. 


taların yazdıkları, yeni baştan düzenledikleri o güzelim masallarımızla. Sonra çelişkiyi görsünler diye Tolstoy'un, o Puşkin'in, Sçedrin'in ve Behrengi'nin masallarına geçerdim. (...) Dünya ustalarını (elbet yerli yazarlarımızı da unutmaksızın) yazdıkları hikayeleriyle romanlarından titizlikle yapılacak bir arama tarama sonunda çocuklara en uyarlı kesitlerinden derlenme bir güldeste de verirdim." 

Tarık Dursun K. çocuklara masal okutulmamalı diyenlere karşı, özellikle böyle bir seçme 


hedef yok... İdarecilerde oldukça yetersiz. Kısacası güreşimiz ölmüş durumda. Herkes bu ölünün üzerine çıkıp kendini yüceltmek istiyor. Kimse onu omuzlayıpta kaldıralım demiyorum Kişisel mücadelelerle pek bir sonuç elde edilemiyor. 
Ancak daha örgütlenerek mücadele edilebilir. 


rının günü. 

Yaşantısı, şiiri ve yazılarıyla Orhan Veli'nin verdiği kavgadan öğreneceğimiz çok şey var. 
Bir kez şunu görüyoruz. 
Anlayış olarak ileri sürülen ne denli yenilik savlarıyla gelirse gelsin, yeni kısıtlamalar, yeni kalıplar oluşturmaktan kaçınamaz. O zaman yaratılan ürünlerin de zorlamasıyla yeni yeni anlayışlar çıkar ortaya. 
Orhan Veli kısacık ya- 


ancak '"'direniş"' sözcüğüyle açıklanabilir herhalde... Eski dergilerin varlıklarını sürdürmesi, bu arada yeni yeni dergilerin yaşantımıza katılması... 


Varlığını sürdüren dergilerin başında TÜRK DİLİ geliyor. Ne ki, Türk Dili dergisi için parasal bir sorun söz konusu edilemez. 
Bilindiği gibi bu dergi, Türk Dil Kurumunun aylık yayın organı- 


Ve seyirçilerin ilgisizliği. 

Eğer Çorumlu seyirciler bizleri maçlarda desteklerlerse daha da başarılı olaca-Zımıza inanıyoruz. 

Çorum Bölge Müdürü Ali Şahin ise seyircisiz maç yapmak zorunda kalan sporcuların, olumsuz yönde etkilendiklerini belirtti. 


E Hazırlayan: 


dır. Geniş maddi olanaklara yas- ei Bunu Ya de uzun şamı içinde bütün bu a g kmakta. Bu ayki - yılara dayanan yazârlık, yayım- değişimleri yaşamış 5 iz eg an 1 1979) "Çocuk Ya- cilik, kitapçılık deneylerine da- Oo OLUŞUM dergisinde, Işık f şiirimize yeni duyuş i H UR | Aykut Tankuter zını"'na ayırmış Türk Dili. Do- yanıyor. Kansu ile Cahit Külebi C.A Kan- lar, biçimler ve konular ( Türk Dili'nin bu ayki sayısın- su üstüne yazıyorlar. getirmiştir. L A: 


kuz formalık bir kitap niteliğin- de.Bedeli 10 lira. Böylece Türk Dili'nin yaslandığı maddi olanakları okurların lehine kullandığı söylenebilir. Ayrıca, ülkemizde yazara para ödeyen sayısı az dergilerden biri olduğunu da belirtelim. 

TÜRK DİLİ'nin nisan sayısında dikkati çeken yazılardan biri Vedat Günvol'a. öteki Tarık Dursun K.'ya ait... (Bir başkası, 

© dergideki başka yazıları dikkate değer bulabilir) Günyol'unki “çocuk'' konulu bir deneme. O 


Orhan Veli'nin, şiiri, somut bir mücadele- 
.den kaynaklandığı, biçimdeki değişimler gerçekliğin zorlamasıyla oluştuğu için yenilikçidir. Bu gözden kaçırıldığında, salt "Yeni" olma çabaları oyalanma ve kaba bir biçimcilikten öte nedir ki? 
Oysa Orhan “Veli, yeni şiirin kuruluş kavgasına adadığı şiirini kendisini yenileyen deneylerle yüklemesini bilmiştir. 

Şiir diline yaşayan dili sokması, konuşma dilinin yalınlığında, yoğun şiirler yazılabileceğini kanıtlaması. Yalnızca bu «bile az şey değildir ve Orhan Veli'nin onca şairi etkilemesi- 


dan söz ederken, Ruşen Iakkı' nın "Serçeler ve Çocuklar" adlı şiirini anmadan geçemeyiz sa- 


r faaliyetleri 
1968 yılından beri okulun beden eğitimi öğretmeni yok 


den eğitimi dersleri boş eçiyordu, Bu nedenle ir çok sefer öğrencilerimiz bu durumu protesto ettiler. Ben Sanat Tarihi Öğretmeni plmamayşrağmen Beden eğitimi derslerine girmek zorunda kalıyoruz, Zaten bugün Türkiye'de Müzik öğretmeninin tarih dersine, fizik Öğretmeninin beden eğitimi derslerine girdiği okullar hiçte az değil. İşte bizde bu okullardan biriyiz. . 


Nedense Milli Eğitim 


EDEBİYAT CEPHESİ'nde ise, hem Sabahattin Ali, hem de Kansu anılıyor. 


nırım: 


Yukarıda adını yazdığımız dergiler içinde yalnızca Edebiyat Cephesi'nde Sabahattin Ali'ye yer verilmesi biraz düşündürücü değil mi? Basit bir unutkanlık mı bu: Yoksa'büsbütün gözardı etmek mi, toplumcu hikayemizin bir abidesini? Yargıyı okurlarımıza bırakıyoruz. 


Türkiye 
Yazıları 


Türkiye Yazıları dergisi bundan bir süre önce başlattığı bir tartışmayı Nisan 1979 sayısında da sürdürüyor, Gerçekte edebi- 


"Ben Sanat Tarihi öğretmeni olmama rağmen Beden Eğitimidersine o giriyorum.Zaten bugün Türkiye'de Müzik öğretmeninin Tarih dersine; Fizik öğretmeninin Beden Eğitimi 

dersine girdiği okullar hiç de az değil” 


İstanbul Akademik Sanat Topluluğu çalışmalarına başladı 


İstanbul Akademik Sanat Topluluğu, çalışmalarına başladı. Topluluğun kuruluş amaçlarının başında, amatör 


'SAĞMALCILAR LİSESI-1- 


kendisinin de böyle çalışmasına karar vermiştir. | 


ruh ve profesyonel anlayış içerisinde ilerici-devrimci sanat “Kadrosuna, ‘Yeni Dünya Sanat Topluluğu"'ndan ay- e 3 isesin- lun lise bölümünün bed. Keen e ân bi ülkemi i 5 in simdili klar. Ama şiirle- Sağmalcılar o Lisesin. lun lise bölümünün beden Müdürlüğü biz ve bizim yapan bir topluluğu ülkemize kazandırmak. geliyor. Top- rılan sanatçılara da yer veren Í A S T in şimdilik durumda nde ana iNEN Vik deki spor faaliyetleri eğitimi dersleri ise boş gibi okullara üvey evlat 


'halk oyunları", 'çok sesli koro've 'tiyatro' sanat kolları çalışır durumdadır. 


geçiyor. Ortaokul kısmı- nın beden eğitimi dersine ise Sanat Tarihi Öğretmeni gıriyor. 
Okuldaki spor faali- 


hakkında bilgi almak için okulun müdürü ile görüştük, Okul Müdürü bize 
1968 yılından beri beden 


muamelesi yapıyor. Okulumuza en son spor malzemesi 1975 yılında geldi. Bunlarda birkaç top- 


l: ba bildirisind. örüşl iyor. A luluğun basın bildirisinde şu görüşlere yer veriliyor. lerine uygun şiirler 


yazdığını söylediği insanlardan' uzak kaldı, dışardan baktığı büyük 


“Şimdiye değin, ülkemiz sanat politikasına, çeşitli eleştiriler yapılmış ve karşı çıkılmıştır” “En kısazamanda olanaklar elverdiğince, 'plastik sanat- 


lar', 'yazın' 'sinema' gibi sanat dalları da faaliyete girmeye 


"İ A S T bu eleştiri ve karşı çıkmalarını$ bü o- h itimi ö i bulun- il i i 

gunluğunun yanındadır ve desteklemektedir. Ahenk yiği. praa de a Söyledi. 4966 yeter. hakknda pa ne. -o Dm ei in e 

çe ülkemizde ilerici-devrimci sanat yapmak isteyen çeşitli “Sanat topluluğunun bu sezondaki ilk faaliyeti 'tiyat- di- Oysa a pa en yılından bu yana ilk kez denle Sanat Tarihi öğret Jimiz y ak YİN Sei 

toplulukların, uygulamada yaptıkları hata ve yanlışlıkları ro' bölümünün hazırladığı, Oben Güney'in 'Suç' adlı eseri- SVZ OPYELACER ocak ayında okula bir öğ- í limiz yaptık. Milli Eğiii ii 7% PAET ç yararlanmak, dı- b ae arkin meni ve aynı zamanda tim Müdürlüğüne gönder- iy 

a görmezlikten gelememektedir; : dir. Oyun, topluluğun sürekli çalışma merkezi olacak olan şihdaki bü. “büyük retmen tayin edilmiş an- beden eğitimi derslerine diğimiz malzeme; ` talebi Sanat tarihi öğretmeni olmasına rağmen beden 

“İ AS T sanatın 'işlevsellik", 'kalıcılık' gibi öğelerinin Üsküdar Sunar Tiyatrosunda sergilenmektedir. denizle birleşebil- can Öğretmengöreve baş- | giren Bahri Kılıç'tan bilgi ise geri geldi. Iş atölye- eğitimi derslerine giren Bahri Kılıç. 

önemi üzerinde durduğundan, çok yönlü bir sanat top- “İ AST her alanda olduğu gibi, sanat alanında da iHe- mek, onu kavgasında lamasından bir ay sonra almaya çalıştık. Bahri K- mizi şimdilik spor salonu 

| luluğunun başarıya ulaşması için, 'akademik' sistemler. (o rici-devrimci kişi ve kuruluşların birbirlerine köstek değil, © yalnız kalmaktan bilinmeyen bir nedenle lç konu ile ilgili olarak olarak kullanıyoruz. bul'un ön zengin bele- bilir. Ama onlarda hiç bir 
ce çalışmanın kaçırılmaz bir gerek olduğunu düşünmüş ve destek olunmasının gerekliliğinin inancı içerisindedir." kurtarabilirdi. öldürülmüş. bize şu açıklamayı yaptı: Aslında spor salonu diyelerinden olan Sağ- girişimde bulunmadılar. 
Şu anda okulda 2000 "Aslında okulumuzda 


malcılar ve Bayrampaşa 


YARIN: Öğrenciler ne belediyesi de salon yapa- 


diyor. > 


yapmak için boş sahamız 


öğrenci bulunuyor, Oku- var. Buraya bugün İstan- 


yakın zamana kadar be- 


e nen sil 


Amerikalı iki assubay kurşunlandı 


HABER MERKEZİ 
İzmir Fuarı 26 Ağustos Kapısı yakınlarında bir otomobil içinden açı- 


lan yaylım ateşi sonucu Amerikalı bir assubay öldü, diğer assubay ağır yaralandı. 


1 May 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


zasyon kuyularına bugüne kadar üç çocuğun düşerek öldüğünü belirterek, gerekli önlemin a lınmasını istediler. 
Mahallelerindeki sorunları anlatmak için 30- 
40 kişiden oluşan 1 Mayıs Mahallesi sakinleri dün önce Belediye yetkililerine giderek görüşmek istediler. Belediye yetkililerinin görüşme taleplerini kabul etmemesi üzerine mahalleliler İstanbul Valiliği önüne giderek pankartlar açtılar. Daha sonra aralarından seçtikleri sözcüler Vali Muavini Utku Acun'la' görüştü. 
Sözcüler, Vali Yardımcısına binden fazla imzalı bir dilekçe vererek mahalle sorunlarını ilettiler. 
Dilekçede, Mahallede bulaşıcı hastalıklara yol açan kanalizasyon kuyula- 


rına bugüne kadar üç çocuğun düşerek boğuldugu, İstanbul Belediyesine ait çöp kamyonlarının çeşitli yerlerden topladıkları çöplerin mahallelerine döküldüğü ve mahalleye hiç bir otobüsün uğramadığı gibi sorunlar yer alıyordu 


Vali Yardımcısı Utku 
Acun, sözcülerle yaptığı konuşmada, "Bugün sizlerin sorunlarından haberdarız ` Fakav sizler bir mulkiyet hakkına sahip değilsiniz. İlkin bu sorunların çözüme bağlanması için çalışıyoruz" dedi ve "'yapılan beş ilkokulun mahallenin daha iyi bir yere gelmesi için bir adim olduğunu sözlerine ekleyerek ''1 Mayıs Mahallesinin meşru olmasını istediklerini" ifade etti, 


Efes Pilsen soygununda kullanılan oto, komandoların fuci olduğu Malazgirt mahallesinde bulundu 


ANKARA (ÖZEL) 


Efes Pilsen satış Bayiini soyan üç kişnin çaldıkları otomobil, genellikle komandoların faal oldukları Dikmen semtindeki MalazgirtMahallesinae bulund 

Bilindiği gibi önceki gün Ankara'nın valgat semtindeki Efes Pilsen Satış Bayiyi üç silahlı kişi tarafından soyulmuş ve yediyüzseksen bin lira çalışmıştı. 

Ulay yerinde bulunan Efes Pilsen çalışanları soyguncuların: "Arkadaşlarımız hapisanelerde çürüyor, onlar patronunuzun parasını korumak için mi oraya düştü? Biz hakkımızı alıyoruz. Siz de uslu durun" de- 


diklerini söylediler. 


Olay hakkında soruşturmalar devam ediyor. 


18.30 HABERLER 
18.35 MARCO 


şıyor. 
19.30 ÖNCE SAĞLIK 


RAMI 
20.30 HABERLER 


ve filmlerle anlatılacak. 


anlatılmakta. 
24.00 HABERLER 


TRT! 


05.00 Açılış,Program ve Kısa haberler 
05.05 Türküler, Şarkılar ve oyun Havaları 
06.00 Kısa Haberler 
06.02 Günaydın 
06.45 Kuran'ı Kerim Açıklaması 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 09.00 Kısa Haberler 
09,02 KadınsDünyası 
10,01 Arkası Yarın 
11,05 Okul radyosu 
13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
14.32 Yurttan Sesler 
15.00 Kısa Haberler 
15.20 Sanatçılarımızı Tanıyalım 
15.40 Türküler Geçidi 16.05 Okul Radyosu 


TRIZ 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 09.03 Barok Müzik 09.30N1coletta söylüyor 10.00 Türk yorumcuları 10.30 Çeşitli Melodiler 11.00 öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 12.03 | ngilizce haberler 12.06 Sizin için seçtikle- 


rimiz 
13,00 Konser Saati 


08.00 Açılış ve Program 08,02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 09.30 Sabah Konseri 


10.00 Şarkılar 
10.30 Türkiye de Sanayi- 


leşme ve gelişme 
10.50 Hafif Müzik 
11.20 Türküler Geçidi 11.40 Beri Gel Barışalım 12.00 Şarkılar 
12.20 31 Mart Olayı 
12.35 Hafif Müzik 


ze Halk Ozanları 
13,00 HABERLER 
13.30 Olayların İçinden 14.00 Şarkılar 


lim 
16.00 Semra Ersoylu dan Şarkılâr 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına'sahibi: FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


19.00 DOĞA BELGESELİ: Hayvanların bilinmeyen yönleri adlı belgeselin bugün yayınlanacak bölümü "Kavga mı Aşk mı" adını ta- 


20.00 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU PROG- 


21.15 MİNİK KONSER 

21.20 31 MART OLAYI: 13 Nisan 1909 da başlayarak 12 yün süren önemli ayaklanmalardan biri olan 31 Mart olayı İttihat ve Terakki Cemiyetinin kuruluş günlerinden başlayarak değerlendirilecek. Tarihimizde ilk öldürülen gazeteci Hasan Fehmi olayı ile birlikte tüm ayaklanma süreci o günkü orjinal belgeler 


22.00 TELEVİZYONDA SİNEMA: Yönetmenliğini Sidney Pollack'ın yaptığı ve başrollerini Jane Fonda ile Michael Sarrazin'in paylaştıkları Atları da Vururlar adlı film yayınlanacak. Amerika'da ekonomik bunalım yıllarında para kazan mak için dans yarışmasına katılanların öyküsü 


12.40 Geçmişten Günümü- 


14.30 Yabancı Dil öğrene- 


17,00 Kısa Haberler 
17.02 Akşama Doğru 
18.00 Kısa Haberler 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Laf lafı Açar 
19.00 HABERLER 
20.02 Çocuklar İçin on Dakika 
20.12 Hafif Müzik 
20.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Şarkılar 
21.45 Türküler 
22.00 Kısa Haberler 
22.02 T.B.M.M, Saati 
22.35 Melodiden Melo- diye 
23.00 HABERLER 
23,10 Tatli Gecesi 
00.55 Günün Haberlerin- den özetler 
01.00 Program ve Kapanış 01.00 Gece Yarısı 


14.30 Caz Müziği 
15.00 Günün Konseri 
16.00 Müzik Sohbetleri 17.00 Türkçe Haberler 17.03 İngilizce Haberler 17.06 Pop Caz 
18.00 Stüdyo FM 
19.00 Akşam Konseri 
20.00 Çağdaş Müzik 
21.00 Geçmişten Günümüze Sonfonik 
2145 Çeşitli sololar 
24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve kapanış 


16.20 Arkası Yarın 

16.40 Beraber ve Solo Türküler 

17.00 Açıklamalı küçük koro 

17.30 Fransız şarkıcıları 

18.00 Türküler Ne Der? 

18.30 Din ve Ahlak 

19.00 HABERLER 

19.30 Hafif Müzik 

19,45 Türküler 

20.00 Başlangıcından bu yana insanlık 

20.30 Küçük Konser 

21.00 Şarkılar 

21.15 Spor Gazetesi 

21.45 Şarkılar 

22.30 Beraber Solo Türküler 

23.00 Müzikte Çağlar 

23.35 Hafif Müzik 

23.55 Program ve kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


Olav saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 
NATO'da görevli olan iki Amerikalı assubay görev dönüşü Fuarın 26 Ağustos Kapısı yakınlarında:. 
bir otomobil içinde gizlenen üç kişinin yaylım ateşi ile karşılaştılar. 
Saldırı sırasında TUS-LOG'da görevli olan Clay-Pool olay yerinde hemen öldü. Yine TUS-LOG'da görevli Garry 
Vail ise ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi hastanesinde tedavi altına alındı. 

Görgü tanıklarının ifadelerine göre yaylım ateşi açılan arabanın içinde üç kişinin bulunduğu 
ve plakasının 35 LY 660 
olduğu saptandı 


İZMİT'TE 

Ziraat Bankası Tütünçiftlik şubesini soyma girişiminde bulunarak altı polis memuru ile bir bek-Çiyi yaraladıktan sonra kaçan beş kişi yakalandı. 
THKP—C Eylem Birliği üyesi oldukları ileri sürülen sanıklardan biri bayan öğretmen. Olayla ilgili olarak yakalananların adlar şöyle: Nizamettin Yurdabal, Namık Acar, Mustafa Zülal, Saim Çilingir ve Nilgün Gürsoy. 
Soygunla ilgili olarak Cemalettin Metin, Yakup Bigacan, Lütfi Kılıç, Hamdi Fayzanoğlu ve İbrahim Etem Akkaya" 
nın aranmasına devam edilmektedir. 


ANKARA'DA 


Adam öldürmek ve patlayıcı madde atmak suçlarından aranan Bahçelievler-Emek Oo Ülkücü Gençlik Derneği üyesi “İüdai Seven yakalandı. 

Emek'te bulunan Si- 


gortacılık Bankacılık Yük - 


sek Okulu 3.sınıf öğrencisi olan Hüdai Seven, Ankara'da meydana gelen adam öldürmek ve ayrıca öğrencisi bulunduğu okula patlayıcı madde atmak suçlarından aranıyordu. 

Aynı zamanda Emek 
UGD faaliyetlerine elebaşılık yaptıgı öğrenuen Seven, Erzurum'dan Patnos'a gitmekte olan bir takside yapılan aramada yakalanarak, sorgusu yapılmak üzere Ankara'ya getirildi . 

Öte yandan Ankara'da Pamukbank'ın 


saat 04.00 sıralarında soyulmak istendi. 
DENİZLİ'DE 
Denizli Akşam Ticaret Lisesinde okuyan iki öğrenci aynı okulda okuyan bir komando 


tarafından yaylım ate-, 


şine tutularak öldürüldü. 3 

Emniyet Müdürlüğün- den alnan bilgiye göre dün gece geç saatlerde Çaybaşı caddesi üzerinde meydana gelen olayda 
Akşam Ticaret Lisesinde okuyan Zeki Erdoğan ile arkadaşı Mustafa Erdoğan evlerine giderken “Komünistler buradan geçemez" diye bağırarak silahını ateşleyen Fikret Diri adlı komandonun saldırısına uğrayarak öldürüldüler, 

Zeki Erdoğan'ın, Denizli gazetesi muhabiri olduğu öğrenildi. 

öte yandan Denizli 
Valisi Amin Dündar kentte çok sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını ve durumun normale döndüğünü söyleyerek Ticaret lisesinin bir gün tatil edildiğini açıkladı. 

İSTANBUL'DA 

Laleli'de yürümekte olan M.Yalçın Önel adlı öğrenci ve arkadaşı kimliği belirlenemeyen bir kişinin açtığı ateş sonucu yaralandı. Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu öğrencisi olan Önel hastanede tedavi altına alındı. Olayda yaralanan arkadaşının kimliği ise belirlenemedi. 


KAYIP 


—Şebekimi İETT kartı- mı kaybettim Hükümsüzdür, 

Haluk Görgün 


KAYIP 
— Şebekemi kaybettim geçersizdir. 
Selma Yakar 


İLAN 


İSİM DEĞİŞİKLİĞİ 
İstanbul 20. Asliğe 
Hukuk Mahkemesinde, 
Devrim olan kızımın ismini Zeynep olarak değiştirdim. 
Niyazi Öztürk 


MERKEZ: 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Yazı İşleri Tel:26 52 44 
İdare Tel: 26 54 37 


bed, 


Şubesi 'düh sabaha kârşı 


————— 


Türkiye-İran ve Irak arasında... 


(Baştarafı 1, Sayfada) 
met ileri gelenleriyle temaslarda bulunacak, daha sonra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla da Başbakan yardımcısı Hikmet Çetin Irak'ı ziyaret edecek. 


Öte yandan Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün' 
ün de gelecek hafta İran' ı resmen ziyaret edeceği bildirildi. Pakistan Dışişleri Bakanı Aga Şahi'den sonra Gündüz Ökçün'ün İran'ı ziyaret edecek ikinci hükümet yetkilisi olduğu belirtildi. 


Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'ün İran Dışişleri Bakanı Kerim Sencabi'nin konuğu olarak Tahran'a yapacağı ziyaret sırasında öncelikle sınır bölgelerinde sürdürülen bölücü faaliyetlere karşı işbirliği yapılması üzerinde durulacak. Ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren siyasi ve ekonomik konular üzerinde durulacak. 
Bu arada İran, Pakistan ve Türkiye'nin üye oldukları Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü RCD'nin canlandırılması ve geliştirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunulacak, Bu arada 
Irak ve diğer bazı ülkelerin de bu örgüte katılması olasılığı değerlendirilecek. 


Genelkurmay Başkanlıgından yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, bugün saat 10.30'da askeri uçakla Irak'a hareket ediyor. Ziyaretin amacı iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki dostluk ilişkilerinin devamı ve güçlendirilmesi ve aynı zamanda 
Irak Genelkurmay Başkanının daha önce Türkiye'ye yaptığı ziyaretin iadesi, 


BAKANLAR KURULU 
TOPLANTISI 


Öte yandan Bakanlar 
Kurulu dün saat 09.30'da Başbakan Bülent &cevit' 
in Başkanlığında Başbakanlıkta toplandı. 


Bakanlar (Kurulunun dünkü toplantısında çeşitli iç ve dış sorunlarla iç güvenlik konuları üze- 


TKP DİYARBAKIR'DA 

öte yandan 1 Nisan tarihli "'TKP'nin Sesi" Radyosu, TKP'nin Diyarbakır'da bir savaş komitesi kurduğunu açıkladı. 
İGD, DDKD, GEB, 
Genç Öncü ve SGB adlı örgütlerin katıldığı söylenilen komitenin eşitsizliğe karşı mücadele ettiği iddia ediliyor.. 

Doğu Berlin'den yayın yapan "Bizim Radyo" ise, 11 Nisan tarihli yayınında Ecevit'in "Dış güçler Türkiye'yi bölmek istiyor.. şeklindeki konuşmasına hücum ediyor. 
Radyo, "Dış güçler" de- 


etinde durulduğu röğrenil-,. 


yimiyle Sovyetler Birliği ve TKP'nin kastedildiğini söyleyerek, Türkiye, İran ve Irak arasındaki birliğin gericilik, NATO culuk ve emperyalizmin güdümüne girmek olduğunu öne sürüvor. 


Çoşkun... 


(Baştarafı 1. Saytada) 
den çıkarılarak bir barış denizi haline getirilmesidir" dedi. Çoşkun konuşmasında Türkiye ile Yunanistan Oo arasındaki sorunların çözülmesinin her iki ülkenin de yararına olduğuna inandığını belirterek, görüşmelerin somut konulardan başlatılmasında yarar gördüğünü söyledi. 

Turizm Bakanı Çoşkun'dan sonra konuşan Yunanistan Heyeti Başkanı Lambrias da Çoşkun'la aynı görüşleri paylaştığını ve "'yıllar önce düşman kardeşler durumunda bulunan Balkan ülkeleri arasında yaratılan dostluk havasınm Türkiye ile Yunanistan arasında da yaratılabileceğini" söyledi. 

Yunanistan Turizm 
Örgütü Genel Sekreteri Lambrias, konuşmasında Turizm Bakanı Alev Coşkun'u Yunanistan'a davet etti. Alev Coşkun da daveti mutlulukla kabul ettiğini söyledi. 

, o Uzun bir aradan sonra 

başlayan Turizm görüşmelerinde, Lambrias Başkanlığındaki Yunanistan heyetinde Yannjs Kaphanos ve Hacı Nikolau, Türkiye heyetinde ise Müsteşar Ziya Eralp ve uzmanlar bulunuyor. 


Basın... 


(paştarafı 1. sayfada) 
di İpekçi'nin başlattığı olumlu ortamın daha da geliştirilmesine çalışılacağı belirtildi. 

Seçimler sonunda yönetim kurulu başkanlığı- 
~a Mehmet Barlas getirilirken, yönetim kurulu üyeliklerine de Semih Tiryakioğlu, Osman Karaca, Mustafa Yücel, Recep Bil giner, Sami Kohen, Selami Akpınar seçildiler. 

Sindma Yazarları Derneği Başkanı Atilla Dorsay dün yaptığı yazılı a- 


* Giklarhada, "Ağıt filmi- 


nin sonanda TV yayının- dan çıkarılmasını ve bu olayı protesto etmek için Sürü filminin Balkan 
Film Şenliğinden geri çekilmesini kınıyoruz" dedi 


Doğu Anadolu... 


“14 (Baştarafı I. Saytada) venlik konuları üzerinde durulacağı bildirildi. Ayrıca bölgenin ekonomik yapısı, komşu İran ile sınır ticaretinin geliştirilmesiyle valilerin istekleri de ele alınacak. 

Toplantının Pazar ya da Pazartesi günü sona erebileceği bildirildi. 


Demirel: Hükümet, karaborsayı ve kaçakçılığı dinamizm sayarak meşrulaştırmıştır 


ANKARA (THA) 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, hükümetin aldığı son ekonomik kararların görüşüldüğü Cumhuriyet Senatosu Grup toplantısında yaptığı konuşmada, "hükümet karaborsayı ve kaçakçılığı dinamizm sayarak meşrulaştırmıştır" dedi. 

Demirel, para üzerinde yapılan işlemin çok ağır sonuçlar doğuracağını ve vatandaşın günlük hayatına tesir edeceğini de ifade etti. 

Demirel konı.şmasın- da özetle şunları söyledi: 

"Hükümet hem karaborsayı, hem, kaçakcılığı dinamizm sayarak meşrulaştırmıştır. Türk parası üzerinde girişilen ameliyat bunun işaretidir. Dü- ne kadar doların resmi değeri 25 lira, karaborsa değeri '50 lira civarındaydı. Şimdi doların değeri 
kaç liradır? 26 lira mı 47 
lira mı? Hükümet 47 liraya döviz aldığına göre, dolar 26 liradır iddiası gülünçtür. 

"47 liradan alınacak dolar 27 liradan satılacak tır. Her dolara 20 lira farkı kim ödeyecek? Tabii ki millet, Niye? Aradaki farkı kim kazanacak?Bir avuç açıkgöz. 

"Doların Oo karaborsa değeri 50 lira ise, bunun sebebi dış paraya olan talebin resmi yollardan karşılanmamasıdır. Hükümet kafi dolar bulup talebi 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resmen karşılayamadıkça resmi kur ile karaborsa Geğeri arasındaki farkı ortadan kaldırmak mümkün değildir. 

"Hükimet ne yapıyor? karaborsayı yaratan talebi artırıyor.. Çünkü Tahtakale doları ile Münih dolarına kendisi de talip oluyor. Yani esasen sürüp giden dolar karaborsasının müşterisi oluyor. Böylece karaborsayı teşvik etmiyor da ne yapıyor?" 


Türkeş 15 Nisan da Yozgat'a gidiyor 


HABER MERKEZİ 
Türkeş'in Yozgat'a gezi hazırlıklarının yogunlaştığı bu günlerde MHP'lilerin İl'de artan bir faaliyet içinde oldukları görülüyor. Yozgat mitingini MHP'nin dağılan teşkilatının İl çapında toparlanmasının bir aracı olarak görüyorlar. 
MHP'liler Yozgat Belediyesinde kümelenmiş durumdalar. Komandoların her türlü faaliyeti buradan tezgahlanıyor. 
Edinilen bilgilere göre MHP'nin Oo Ankara'daki toplantısı iptal edilince, Belediye Başkanı, Türkeş'e bir mektup yazarak şöyle dedi: "'Başkanım teşkilat dağılıyor, kitle- nin heyecanını toplamak için toplantıyı burada yapri - 
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Yazı İşleri Müdürümüz Ataberk de mahkum oldu 


ABER MERKEZİ 
Yazı İşleri Müdürümüz Mehmet Ataberk Vatan Gazetesinde Yazı İşleri Müdürü iken H. Hasan 


Ersoy'un "DGM'lere 
Hayır" başlıklı yazısını yayınladığı (o gerekçesiy- 


le Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından10 oya 


karşı 20 oyla mahkum edildi. 
Daha önce İstanbul 


5. Ağır Ceza Mahkemesi 


*yazıda suç unsuru bulun- 


madığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti. Mahkemenin beraat kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından da kanuna uygun olarak onaylandı. 

Ancak Yargıtay Başsavcılığının beraat kararına itirazı üzerine Yargıtay Ceza Kurulu 12 Mart, 
1979 tarihinde toplanarak Yazı İşleri Müdürünün de sorumlu tutulması dü- 


şüncesi ve "Adliyenin manevi şahsiyetinin ale nen tahkir ve tezyif edildiği" gerekçesiyle, Ataberk hakkında daha önce verilen beraat kararını bozdu. 


Bozma, kararına .Yargıtay Ceza Genel Kurul Başkanı da dahil olınak üzere 10 üye karşı çıkarak şu görşü savundu: 

"... yazı tüm olarak gözönüne alındığında esas amaç 12 Mart döne- mi politikasına ve MC iktidarına yönelik bir politik eleştiri niteliğindedir. DGM'lerin tahkir ve tezyifi sözkonusu değildir. Düşünce özgürlüğü mevcut ölan ve demokrasi ile idare edilen ülkelerde bu tür eleştirilerin olağan sayılması gerekir. Bu nedenle beraat kararı yerindedir" 


Ecevit:” Bölgemizdeki... 


(Bastarafı 1. Sayfada) bakıma. bölgeyi çelişkilerden sürtüşmelerden kurtarmanın en gerçekçi yolu ekonomik işbirliğine ve dayanışmaya yönelmektir" dedi. 

Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adam Malik'in onuruna verilen yemekte konuşan Ecevit, iki ülke arasındaki işbirliğinin Orta Doğu ile Güneydoğu Asya'yı ekonomik bakımdan birbirine yaklaştıracağını, dünyada yeni bir ekonomik düzen oluşturulmasına somut bir katkıda bulunmak için her olanağı değerlendirdiklerini belirtti. 

Bölgede ekonomik işbirliği ve dayanışma yolunda ilerlendiği takdirde çözülmez gibi görünen sorunların boyutları- nın küçülerek çözülebileceğini, ASEAN'ın bu açıdan başarılı olduğunu belirten Ecevit, Yunanistan ile ilişkiler ve Kıbrıs konusundaki görüşlerini de şöyle açıkladı: 

“Henüz doyurucu bir gelişme bütün çabalarımıza karşılık sağlanamamış olmakla beraber, ülkelerimiz arasında sorunlara ba barışçı çözümler arama- 
Ya dehanelverişli birnor- 


tam, oluşmakta, olduğu. 
söylenebilir" sanıyorum. | 


"Yakında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin girişimiyle Kıbrıs Türk ve Rum önderleri- nin buluşmaları bekleniyor. Bu buluşmanın gerçekleşmesi ile 1977'de Makarios tarafından kurulmuş olan diyaloğun olumlu bir biçimde sürmesi içten dileiğimizdir." 

Ecevit konuşmasının sonunda Endonezya ve Türkiye arasında ekonomik, kültürel ve siyasal işbirliğini genişletmek üzere somut adımlar atılacağına inandığını söyledi. 


ADAM MALİK GELDİ 


Endonezya Cumhurbaşkanı Adam Malik 4 
günlük resmi bir ziyaret için dün öğleyin Ankara' ya geldi. Başbakan Bülent Ecevit'in davetlesi olarak Ankara'ya gelen Adam Malik Başkanlığındaki heyetle, Başbakan Bülent Ecevit Başkanlığındaki Türkiye heyeti arasındaki görüşmeler dün akşamüstü başladı. 


Adam Malik ile eşi 


“ Ankara Esenboğa Hava- 


alanında Başbakan Bülent Ecevit tarafından karşılandı. Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Anıt Kabre çelenk koyduktan sonra Başbakanlıkta görüşmelere ge- 


çildi, * 
Akşamda Başbakan 
Ecevit, Malik onuruna 


TBMM'de bir yemek verdi. 

Adam Malik bugün de Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından kabul edilecek. Akşam üstü de Başbakan bir ikinci kabul resmi verdikten sonra Malik Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sırrı Atalay'ın onuruna vereceği yemeğe katılacak. 

Konuk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Pazar günü ülkemizden ayrılacak. 


MALİK KİMDİR? 


Yurdumuzu o ziyaret etmekte olan, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adam Malik 
1917 yılında Kuzey Sumatra'da doğdu. İlkokul eğitimi ve dini eğitim gören Adam Malik, 1924- 
1935 yıllarında Endonezya Partisihin Kuzey Sumatra Başkanlığını yaptı. 

1946-1948 yıllarında 
Halk Partisi ve Murba Partisinin kurucuları ve Yönetim Kurulu üyeleri 
arasında yer aldı ve 1956 
yılında Temsilciler Meclisi üyesi seçildi. 

Adam Malik 1959'da Endonezya'nın Polonya ve Sovyetler Birliği Büyükelçiliği (görevlerinde bulundu. 

Hollanda ile Endonezya arasında, Batı Irian konusunda yürütülen görüşmelerde temsilcilik görevini de yürüten Adam Malik 1964'de Birleşmiş Milletler Ticaret: ve Kalkınma Komisyonunda Endonezya Baş Delegesi olarak görev aldı. Adam Malik 1971 Eylülünden 
1972 Eylülüne kadar, bir 
yıl süreyle, Birleşmiş Milletler 25, Genel Kuruluna Başkanlık yaptı. 

1963 yılından, 1968 
yılına kadar çeşitli hükümetlerde Ticaret ve Dişişleri Bakanlıkları görevlerinde bulunan Adam Malik, şimdi bulunduğu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine de23 Mart 
1978 tarihinde seçildi. 


i Kamboçya... 


”  İBaştarafı 1. Sayfada) Kamboçya birlikleri, kenti ele geçirmek için çok büyük bir fedakarlık sarfediyor ve kenti elinde tutmaya çalışan birliklere ağır kayıplar verdiriyor. 

Poipet Kenti şimdiye kadar, 4 kez el değiştirmiş, Demokratik Kamboçya, gerilla birlikferinin yoğun bir yıpratma savaşına sahne olmuştu. 


Pakistan'da 
"Ulusal İttifak” hükümetten 


İSLAMABAD 
(AJANSLAR) 
Pakistan'da 6 partiden oluşan "Ulusal İttifak" 


oybirliğiyle Ziya Ül Hak Başkanlığındaki hükümetten çekildi. İki günlük toplantıdan sonra bu kararı alan Ulusal İttifak, Ziya Ül Hak'ın hükümeti bırakmasınıve seçimlere gi dilmesini istiyor. Ulusal ittifakı oluşturan partiler Ziya Ül Hak hükümetten çekilmezse yeniden toplanacaklar. 

Siyasi kaynaklar, General Ziya Ül Hak'ın Ulusal İttifak partisi bakanlarının istifalarını kabul etmesi halinde yeni kurulacak hükümetin büyük bir olasılıkla askerlerden oluşacağını ileri sürüyorlar, 

İNDİRA GANDİ- 


KEŞMİRİ İSTEDİ 


Hindistan eski Başbakanı Bayan İndira Gandi, Hindistan Keşmir'indeki Rajauri kentinde yaptığı konuşmada, Pakistan Keşmir'indeki halkın acı Çektiğini öne sürdü ve bu eyaletin "kurtarılmasını" istedi. 

İlk kez Hintli bir siyasetçi, Pakistan Keşmir'inin Hindistan'a ilhak edilmesi yolunda çağrıda bulunmaktadır. 

Rajauri'deki konuşmasında Bayan Gandi, Pakistan'ın eski Başbakanı Zülfikar Ali Butto' nun, af çağrılarına rağmen, idam edilmesini de kınadı. Gandi Butto ile, 
1972 yılında, iki ülke arasındaki çarpışmalara son veren "Simla" anlaşmasını imzalamıştı. 
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Yargıtay Ceza Genel Kurulunun son kararıyla birlikte mahkum olan Yazı İşleri Müdürleri sayısı dörde yükseldi. 


Moskova yanlıları... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
Rum halkı arasında sevinç yaratırken zirveye karşı olan güçlerin baltalama çabalarını artırdıkları gözleniyor. 

Kıbrıs'ın Türk kesimin de bu gelişmeler olurken Moskova yanlısı 
AKEL Partisi de ortak "Savaş komiteleri" kurulması isteğini tekrarladı. 
“Savaş komiteleri" kurulması için son çağrı AKEL lideri Papayuannis tarafından yapıldı. 

Bu arada AKEL ve 
EDEK partileri Waldheimin girişimlerinin 
BM ilkelerine uygun olmadığını ve ABD ve Batı Avrupa ülkelerinin çıkarlarına uygun olduğunu iddia etti. 

Son günlerde çabalarnı daha da artıran AKEL'in Genel Sekreteri Pandis, 23 Martta yaptığı açıklamada Bati ve ABD'nin Kıbrıs'a 


gösterdikleri ilginin etkisiz hale getirilmesi için "dost ülkelerin" 


desteğinin gerekli oldugunu iddia etmişti. 


KUBA ELÇİSİ VE 
ÇALIŞMA 
BAKANININ 
ZİYARETLERİ 

Denktaş Kipriyanu zirvesinin kesinleşmesinden önce de Sovyetler Birliği, Xüba vasıtasıyla, otoplu.lararası görüşmeleri engelleme girişimlerini (o yoğunlaştırmişti. 

Küba'nın yeni Kıbrıs Büyükelçisi Rodrigez 
Paz 3 Nisanda Kipriyanu'ya itimatnamesini sunarken, "Küba Kıbnsh o halldarının mücadelesini desteklemekte dir. Kıbrıs'ta çok cepheli bir mücadele gerekir'' demişti. 

5 Nisanda Kipriyanu'yu ziyaret eden Küba--Çalışma kar oS.Patilla ky. 
berindeki he 


rè “Dışişleri Bakafiliğı Batı 


Avrupa (İşleri Masası 
Şefi Mulet'in de bulunması siyasi gözlemcilerin dikkatini çekmişti. Aynı gün AKEL ve EDEK 
Partisi liderleriyle birara- ya gelen Kipriyanu bu liderlerle uzun süren görüşmeler yapmıştı. 


KIBRIS'TA "SAVAŞ KOMİTELERİ” 


(Baştarafı 1. Sayfada) görüşmeyi baltalama çabalarına dikkat çekmeye çalışmıştık. 

Lefkoşe'de bulunan arkadaşımız Erdoğan Özbalıkçı'nın geçtiği habere baktığımızda endişelerimizin yersiz olmadığını görüyoruz. Moskova yanlıları Türk kesiminde duvarları donatmaya başla- 


mışlar: ''NATO'cu çözümlere hayır." 
Rum kesimindeki 


AKEL'de "savaş komiteleri"' kurma çağrısını tekrarlamış. 

Bu gelişmeler insana ister istemez Sovyet Büyükelçisi , Astavin'in '"'uluslararası konferans" isteğini tekrarlamasını, Küba Büyükelçisi ve Çalışma Bakanının Kipriyanu' 
yu ziyaretlerini hatırlatıyor. Ve Küba Çalışma Bakanının beraberindeki “ziyaretçi"nin o kimliği burada önem kazanıyor: Küba Dışişleri Bakanlığı. 
Batı Avrupa İşleri Masası Şefi Mulet, ta Küba'dan kalkmış Kıbrıs'ı ziyarete gelmiş, hem de Çalışma Bakanlığı heyetiyle. 

Bütün bunlar daha BM 
Genel Sekreteri tarafları resmen görüşmelere çağırmadan oluyor, Moskova, Kıbrıs Türk ve Rum halkını sevindiren zirveyi daha doğmadan boğmak istiyor. 

Duvarlardaki ''NATO' 
cu çözümlere hayır" sloganlarının, "'savaş komiteleri'' kurma çağrıları nın, tam da Denktaş— Kipriyanu Zirvesinin a rifesinde sıklaşması, görüşmelerin önündeki en büyük engeli apaçık ortaya koymuyor mu? 

Bu gelişmelerin Moskova hakkında hayaller besleyenleri, Adada barış için Sovyetler Birli- 


ği'nin "etkin katkısını" bekleyenleri uyarmasını diliyoruz. 


ABONE ÜCRETLERİ 


İSVİÇRE Yurt içi 
Ch. des Cotes | 
1020 Renens 
(VD) 

Lozan 


108 TI. (1 Aylık) 
320 TI. (3 Aylık) 
645TI. (6 Aylık) 

1290TI. (1 Yıllık) 


Bölgede birlik 


| na yönelen tehdit, bizim insanlarımızdan gelmemektedir. Türkiye, İran ve Irak'ın, doğrudan doğruya Sovyetler Birliği'nin çabalarını hedef alan, ilkeli ve tutarlı bir dayanışması bu sorunların istismar edilmesini de önleyecektir. Bu dayanışmanın ilkesi, içeriye değil dışarıya yönelik olmasıdır. Özgürlüklere ve insanlarımıza yönelen önlemler ise, bölücü çabalara karşı çare olmayacağı gibi, bölücülerin işine yarayacak, onlara istismar imkanları tanıyacaktır . N , Sovyet bö'ücülüğü ve yıkıcılığına karşı en iyi ve sağlam dayanak, yine bölgemiz insanıdır. Özgürlük yerine baskı yöntemini seçmek bölgede bölücülerin amaçlarına hizmet eder. Emperyalizme karşı defalarca omuz omuza savaşmış olan bu ülkenin insanlarına güvenmek önümüzdeki sorunları çözecek tek silahtır. 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


, Mücadelemizde CHP... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

Bu arada, 9 Nisan Pazartesi günü yapılan CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları seçiminde başkanlığa getirilen, Hamit Kılıç, ''Demokratik Sol doğrultudaki mücadelemizin içine sızmak isteyen CHP dışı fraksiyonlara imkan tanımayacağız" dedi. 

Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanlığına aday olan, ancak seçim- de o başarılı olamayan Mustafa Özarslan ise, "Başka fraksiyonlara dayanarak başa gelmek isteyenler götürücü olur. 
Böyle şeylerin partimize, demokratik sol mücadelemize zararı vardır. Dün CHP'ye faşist diyen frak- 

*siyonlar bugün partiyi ele geçirmek istiyorlar'' dedi. Özarslan 8 Nisan günü yapılan CHP G. Antep Merkez İlçe Gençlik Kolu Seçimlerine katılanlann yüzde; 70'inin CHP dışı fraksiyonlardan olduğunu da söyledi. 


MERKEZ İLÇE 
SEÇİMLERİ 


Bu arada CHP G. Antep Merkez İlçe seçimlerinin 15 Nisan Pazar günü yapılacağı açıklandı. Seçimlere Hakkı Hoşafoğlu, Sefer Başkaya, Yaşar Akyüz ve Mustafa Güneş' 
in Başkan adaylan olarak katılacakları bildiriliyor. 
Belediye Başkamnın ve 
CHP Milletvekillerinin desteklediği Hakkı Hoşafoğlu'na en güçlü aday gözüyle bakılıyor. 


YE ANKARA 
KADIN KOLLARI 


Öte yandan önceki gün yapılan Ankara İl Kadın Kolları Kongresi sonucunda yönetim kuruluna bugünkü Genel Merkeze yakınlığıyla bilinen grup seçildi. Ayten Alanya'nın İl Kadın Kolu Başkanlığına getirildiği kongrede, yönetim kurulu üyeliklerine Nezihe Altınok, Sabahat Ak- türk, Nermin Balcı, Melahat Boyacı, Didar İris, Zekiye Kakaçlar, Umran Köroğlu, Nermin Mungan, Gültekin Öner, Meliha Özden, Suna Sevinç ve İclal Yurdukoru seçildiler. 


ADANA'DA 

CHP Adana Merkez 
İlçe Kongresi ile 4 ilçede ise seçimler bu hafta sonu yapılacak. Adana Merkez. Osmaniye ve 
Feke ilçelerinin kongreleri yarın ve Pazar günü tamamlanacak, 


İZMİR VE 
ÇEVRESİNDE 
DURUM 


İzmir'e bağlı ilçeler- den, Çeşme, Karaburun, Kiraz ve Kemalpaşa'da ilçe kongreleri bugün, Foça, Ödemiş ve Kınık'ta yarın, Selçuk, Bergama ve Torbalı'da ise Pazar günü yapılacak. 

Bu arada Merkez adaylarının yönetime geldiği Bornova, Merkez ve Bayındır ilçeleri dışında Tire, Salihli, Kırkaç, Karahallı, Menemen, Köycegiz, Bandırma ve Banaz' 
da da seçimleri Merkez adayları kazandı. 

Bugüne kadar yapılan ilçe kongrelerinde İzmir, Aydın, Uşak, Manisa ve Muğla'ya bağlı ilçelerde seçilen yeni ilçe başkanları da şöyle: 

İzmir Merkez İlçe, Haluk İrtegün, Bornova: Hikmet Sökmen, Karşıyaka: Cahit Gündüz, Bayındır: Mehmet Otuzbir, Seferhisar: Etem Çalış, Menemen: Güner Başaran, Dikili: Ersoy Dinç, Urla: Ahmet Zeki Demir, Tire: Nuri Tekin, 

Aydın Merkez İlçe: 
Ümit Altınöz, Germencik Hasan Bozdağ, Bozdoğan: Ali Galip Saatçi, Yenipazar: Muzaffer Aksoy, Kuyucak: İlhan Çarık, 


IYurt Dışı 


3.5.7. sayfalar 
Yayın ilanı wa "* (Yayın Sayfasında) 30 lira Doğum,Eyenme,Ölüm(5 Snt.) 350 lira Küçük İlanlar 


30DM (1 Aylık) 
90 DM (3 Aylık) 
150 DM (6 Aylık) 
310 DM (1 Yıllık) 


upaldı, 


İLAN TARİFESİ: 
2.4.6, sayfalar 


Manisa Merkez: Ahi met Çemez, Alaşehir: Erkin Türker, Salihli: M, Uğur Okay, Kırkağaç: 
Hasan Hüseyin Özerdem,' Sındırgı: Mehmet Şengö* nül, Soma: Kemal Timur, Banaz: Mehmet Erdem; Karahallı: Osman Tuluk, Bigadiç: Mustafa Arpad, Bandırma: Erol Hancıoğlu, Köyceğiz: Coşkun Köksal 

İzmir'e bağlı büyük il, çelerde yönetimi merkez listelerinin kazanması üzerine "Demokratik Sol' gruptan il başkanlığına aday olmayı düşünen Se: dat Öktem ve Emin yükçelebi başarı şansları- nın kalmadığı düşüncesiyle adaylıktan vazgeçti: ler. Merkez delegeleri üzerinde de etkili olabileceği düşünülen Baykalcı Ekrem Bulgun'un "Demokratik Sol"'dan aday olması için yapılan çalışmalar ise henüz başarıı bir sonuç vermedi. 
Bulgun, adaylığı kesinlik-. 
le düşünmediğini belirte: rek sadece çıkacak bir adaya destek olabileceğini söylüyor. Bu durumda merkeze karşı birleşen bütün muhalif gruplar umutlarını merkezden çıkacak ikinci bir adaya bağlamış görünüyor, Merkez taraftarları ise Sedat Akmarın il başkanlığı konusunda fikir birliğine, vardıklarını söylüyorlar, 


BANDIRMA'DA 


Bu arada CHP Bandırma İlçe Örgütünün olağan Genel Kurulu ya-Seçimlerde başkanlığa yeniden Erol Hancıoğlu getirildi. 


İSTANBUL'DA İLÇE 
SEÇİMLERİ YARIN VE 
PAZAR GUNU. 


CHP İsatanbul İlçe seçimleri tarihleri belli oldu. Buna göre yarın Adaflar, Çatalca ve Yalova ilçelerinin kongreleri yapılacak. 

Pazar günü ise Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Eminönü, Eyüp Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Sarıyer, Şile Şişli, Üsküdar, Zeytinburnu ilçelerinin kongreleri toplanacak 


“İL KONGRELERI 


Öte yandan CHP Genel Yönetim Kurulu tamamlanmak üzere olan ilçe kongrelerinden sonra il kongrelerinin de ki- sa sürede yapılması için karar aldı. Buna göre, il kongreleri 3,4,5, ve" 
6 Mayıs tarihlerinde yapılacak, b 
Kongrelerin hepsi 4 
güne sığdırılacağı için milletvekilleri sınırlı sayıda kongreye katılabilecekler. 

Önemli bazı kongrelere Genel Başkan Bülent Ecevit'in de katılacağı bildirildi. Ecevit'in Ankara İl Kongresine ka- | tılması ise kesinlesti ğ 

Daha önce 29 Nisan ` da yapılacağı bildirilen Ankara İl Kongresi de son karar uyarınca 4 Mayıs tarihine ertelendi. 


Perinçek... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

Doğu Perinçek'in Aydınlık yayınları arasında | çıkan söz konusu kitabında Orta Asya Türk toplumlarının geliş- il mesi inceleniyor, üstün ırk teorileri çürütülüyor | ve Turancıların Türkiye' de milliyet kavgaları kışkırtmalarına karşı çıkılıyordu. 

Doğu Perinçek, Anka: pr ra Toplu Basın Asliye | Ceza Mahkemesinde talimat yoluyla alınan ifadesinde, Turancılık ve Irkçılığın Türkiye'de milliyet kavgaları kışkırttığını belirtti ve Türkiye" nin birliğini savunduğunu kaydederek iddiaları © 


| 


| 


reddetti. 1 
N l dil 

(Santimi) 250 lira (Santimi) 300 lira j l 


(Santimi) 100 lira 


“EBG-OYEZG 


(Kelimesi) Sira 


iban 


Maden Federasyo- 
„nu 1958 yılında 7 işyeri sendikasının bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Bugün federasyona bağlı 39 
sendika bulunmaktadır ve toplam üye sayısı 109 bin civarındadır. Türk-İş Genel Kuruluna 24 delegeyle katılacak olan Maden Federasyonu, *Madenci" adlı aylık bir gergi de çıkartmaktair. 


"19'ların görevi Halil Tunç'u yeniden başkan seçtirmektir. 19'lar için de dış güçlere bel bağlayanlar var mı araştırma: dım. Eğer varsa kavgamız dahâ açık olur. Halil Tunç'un başkan olup olmayacağı bugüne kadar 

ıklık kazanmamıştır. 
Ancak adaylığını korsa şimdiden 8 tane kırmız: oyumuz hazırdır. Grev 


hakkından yoksun oluşumuz sosyal haklar konu- 


1945'de o kurulan 


Deri-İş Sendikası Genel Başkanlığına son 
Genel Kurulda Yener 
Kaya seçildi. Türkiye" 
nin çeşitli yerlerinde 


ubesi bulunan Deri-İş'in 6 bin civarında üyesi var. Türk-İş Genel Kuruluna 4 delege gönderecek sendikanın, "Deri-İş" adlı aylık bir de dergisi var. 


"Biz bir ekibiz, ekibin kararlarına uyacağız. İcra Kurulumuzun belirlevici tutumu savunacağız. 


1963'te kurulan 
Basın-İş Sendikasının 
30 Mart 1979 günü yapılan Genel Kurulunda Hüseyin Düzgün 
Genel Başkanlığa seçildi. Basın-İş'in Tür- 


kiye'nin çeşitli yerle- 


rindeki 6 şubesine bağlı 3 bin civarında 

| üyesi bulunmaktadır. Türk-İş Genel Kuruluna 3 delege ile katılacaktır. 


"Sendikal anlayışta büyük değişiklikler olmuştur. 

Size dir örnek vermek istiyorum. 1964' 
te madenlerin devletleştirilmesini önerdiğim zaman bütün teşkilat bana karşı çıkmıştı. 
1974'te yaptığımız genel kurulda madenler devletleştirilmezse greve gideceğimizi (o söyledim. 
Bütün teşkilat ittifakla bu kararı onayladı. Sen- 


ne diyor? 


“19farın içinde olduğumuz Bu hareketin içinde değiliz” 


e Sendikacı gelişmeye ayak uydurmalı 


dikacı devrimci olmalıdır. (Terörist anlamda kendine devrimci süsü verenleri -devrimci kabul etmiyorum) Gelişmelere ayak uydurmalıdır. 


"19'lar içersinde olduğumuza dair söylen, tiler çıkarıldı. Bu hareketin içersinde değiliz. 
Yılmaz Gümüşbaş beni toplantıya davet etti, 
gitmedim. Türk-İş'in 24 
ilkesi vardır, bunlar na- 


aday olursa 
8 kırmızı oyumuz 


sunda bizi diğer sendikalardan geride bırakmıştır. 
Hali Tunç Türk-İş'e prestij (o kaybettirmiştir. 
Ecevit'ten daha fazla Ecevitçidir. Halil Tunç aday olursa Türk-İş birliğini ‘koruyamaz parçalanır, DİSK'e olan ilişkide Genel Sekreteri mu hatap almasını bir hafif lik olarak değerlendiriyo rum. 


"Biz sendika olarak 


“Tunç un kalmasının yararlı sab 


1946 sendikacılığına ve 
dışarıdan yönlendirilmeye çalışan "model sendikacılığına" karşıyım. 
Türk işçi hareketinin bölünmüş olması üzüntü vericidir. Her muhalefet hareketi tabanla birleşti- 


.olduğu bilinmektedir. 


g şimdiden hazırdır” 


teröre ve kaba kuvvete her zaman karşıyız. Bundan sonrada karşı olacağız. Bizi faşistlikle suçlayanlar olabilir, Bu suçlama ciddi değildir. Biz faşizmin her türüne karşıyız. Bir yandan faşizme karşı olduğunu söyleyip diğer yandan işçilerin üzerine sopa ve zincirle yürüyenlerin samimiyetine inanamayız. 
İşçilere saldırmaktan daha ivi faşistlik olabilir 


mi? HKusya taşıst bir ülkedir. Rejimini tartışmak istemiyorum. 
için Rusya bir tehlikedir. 


yata geçerse işçi sınıfı- nın yararına olur. Türk-İş'te fanatik görüsler dı» şında fikir mücadelesi yapabilecek bütün görüşler olmalıdır. Doğrular mücadele içersinde ikna metodu kullanılarak gerçekleştirilmeli- 


r. 

"Türk-Iş içersinde İ üçüncü büyük sendikayız. Kongre çekişmeli geçecek fakat rayına oturacaktır." 


ruldan 


mektedir. 


Sağlık-İş, Türk-İş inde AP'lilerin yönetiminde olduğu sendikalardan biridir. Ancak, gerek üst yönetimde, gerekse şube yönetimlerinde MHP'li unsurların yer yer etkinlik sağladığı görülmektedir. Genel Başkan Mustafa Başoğlu, AP'li bir milletvekili olmakla birlikte, MHP'yle . 
arasına kesin bir sınır çekme taraftarı değildir. 
Bu yüzden, geçtiğimiz günlerde, SSK'da gündeme gelen yetki mücadelesi sırasında, Sağlık-İş'in,Tüm Has-İş ve Devrimci Sağhk- İş'e karşı mücadele ederken, bazı ÜGD'li militanlara dayanma ir ei ortaya çıkmıştır. 

Sağlık-İş: delegasyonunun, Türk-İş Genel Kurulunda diğer AP'li sendikalarla ortak bir tutum alması beklenmektedir. 


miştir. Kongre 


Türkiye emekçiler 


Türk-İş li sendikacılar 


a a ame ae as 


Türk-İş içindeki CHP'li kanadın en e) sendikası. olarak bilinen Maden Federasyonu, | Genel Kurul kulislerinin başından beri önemli rol oynayan sendikalardan bir olmuştur. Genel Kuruldan üç ay kadar önce, Ankara'da 

gayrıresmi olarak yapılan "8 Büyükler” top- | 
| 


kimseye yarar getirmeöncesi birleşmelidir. 
Daha fazla özgürlük vaa: 


MHP terörün içersindeyse ona da karşıyım. Hükümet bugüne kadar doyurucu bir açıklama yapmamıştır. Açıklama yapsın bizde öğrenelim. 


“Parçalanmak hiç 


m m m m a a a 


ği zaman başarı kazanabilir. Türk-İş'te cereyan eden mücadele demokrasi mücadelesidir. Bu Türk-İş'in birliğine zarar getirmez. Türk-İş kongreden daha güçlü olarak çıkacaktır. 


( Geçtiğimiz günlerde yapılan son Genel EN ulda, Basın-İş Sendikasının MHP'li Başkanı İs- 


mail -Özkan'ın yönetimden 


devrilmesiyle, | 


MHP. Türk-İş içinde önemli bir mevzi kaybet- 


| yin Düzgün'ün CHP taraftarı oldukları biliniyor. Genel Başkan Hüseyin Düzgün'ün yukarı- 


mişti. Yeni yönetimin ve Genel Başkan Hüse- | 
| 
| 


ya aldığımız açıklamasından da anlaşılacağı üzere; Basın-Iş'in Türk-İş Genel Kuruluna gönderdiği üç delege sosyal-demokrat kanatla birlikte davranma kararındadırlar. 


Deri- ali Sendikası bundan: bir müddet önce yaptığı son Genel ii) kendi bünyesinde bir yenileşme geçiren sendikalardan biridir. Son Genel Kurulda, tabanda yıpranmış yönetim kadrosunu değiştirerek yönetime gelen Yener Kaya, CHP'li bir sendikacı olarak biliniyor. Deri- İş'in, Genel Kurul öncesinde sosyal demokrat kanadın bildirilerinde imzası bulunmakta idi. An cak bazı sendika yetkililerinin bildirdiklerine göre, daha sonra "ortak bildirilere sokulmak istenen' bazı ibareler" üzerine bu sendikanın 19'lardan uzaklaşma içine girdiği biliniyor. Şu anda, sendika yönetimine hakim olan eğilim, Türk-İş Genel Kurulundan, her iki kanadın güçleri oranında katılacakları, yeni isimlerden oluşan ortak bir yönetimin çıkmasıdır. Deri- İş sendiou Genel Kuruız göndereceği 4 delegeden birinin Vatan Partisi taraftarı f 


“İsmini 


"19'lar içinde bizim de ismimiz çıktı. Onlarla bir ilgimiz yoktur. Türk-İş içerisinde yeri olmayanlar kendilerine yer yapmak için ortaya çıkmışlardır. Türk-İş Genel Başkanının dışarı dan seçileceği konusunda söylentiler var. Türk-İş büyük bir teşkilattır. 


de çıkmasıdır." 


BE 


191arın içinde çıktı, fakat bir ilgimiz yoktur” 


dine kapılarak, özgürlüklerin sınırlandırılması doğrultusunda hareket. 
edilmemelidir. Dileğim Türk-İş'in kongreden birlik ve beraberlik için- 


* 


| "Sosyal demokrat 
bir sendikayız. Ama bi 
İ rinci planda Türk-İş'in parçalanmasını önleye- 
İ cek aday konusunda anlaşma sağlamamız gelir. 
Aslında Halil Tunç'un kalmasının yararlı olacağı (o düşüncesindeyiz. 
| Uyum içinde çalışacak 


gelmesini istiyoruz." 


* 


Kendi liderini kendi içerisinden çıkaracaktır. Dışarıdan yönlendirilmeye çalışan sendikacılığa karsıyım. Zaten Türk-İş'in işlerine müdahale etmek isteyenler gerekli dersi alıyorlar. Son Hava-İş in Ankara Şube Kongresi buna örnektir. 
"Türk-İş şimdiye ka- 


bir kadronun işbaşına , 


lantısına da katılan Kemal Özer'in adı bir ara genel başkan adayı şeklinde duyulduysa da herhangi bir şekilde doğrulanmamıştır. 

Kemal Özer'in başından beri, 'GenetKu- 
“ortaklaşa oluşturulmuş birleştirici bir liste ile çıkmak” fikrini savunduğu bilin- 


1961 yılında kuru- 
an Sağlık-İş Sendika- 
31 Genel. Başkanı Mustafa Başoğlu AP Milletvekilidir. Sendikanın 30 şube ve 20'ye yakın temsilciliğine bağlı 20 bin civarın: 
da üyesi vardır. SSK' 
da yürürlüğe konan bir uygulamayla son dönemde 8 bin üyesi memurlaştırılmıştır. 
Türk-İş Genel Kuruluna 8 delegeyle katılacak olan Sağlık-İş" 
in “Yeni Adım" adlı aylık bir de dergisi çıkmaktadır. 


işüncesindeyiz” 


1962'de kurulan 
Haber-İş Sendikasının Genel Başkanlığını 1975'ten beri Sabri Işık yapmaktadır. 7 
bin civarında üyesi bulunan sendika Türk- 
İş Genel Kuruluna 5 
delegeyle katılacaktır. 


dar birçok partiyi denemiştir. Verilen umutların hiç biri yerine getirilmemiştir. Türk-İş kendi partisini kendisi kurmalıdır. 


, Kongre Türk-İş'in siyasi içeriğine yenilik getirecektir. Genel Kurulun hayırı olmasını diliyorum.” 


Türk-İş'in 1952'de kuruluşundan bugüne kadarki gelişimi üzerinde dün durmuştuk. Bugün 11. Genel Kurul öncesi meydana gelen saflaşmalara, tarafların güçlerine vb. değineceğiz. 

Bugün Türk-İş içinde iki kanat bulunmaktadır.‘ Bir yandı AP eğilimli sendikacılar, diğer yanda kendilerini "sosyal-demokrat" olarak adlandıran CHP eğilimli sendikacılar. 

Genel başkanları AP eğilimli olan sendikalar sayıca az olmakla birlikte, üye sayısı bakımmdan Türk-İş'teki en büyük ve etkili sendikalardır. Bu kanat içinde yer alan sendikalardan sadece “4'ünün (Tek Gıdaiş, Teks, Tesİş ve Sağlık-İş) topiim delege sayısı 80'i 


, bulmaktadır 


Genel Başkanları CHP eğilimli olan sendikalar ise sayıca çoğunluğu meydana getirmektedirler. Son yıllarda Genekiş, Oleyis gi gibi büyük sosyal-demokrat sendikaların Türk-İş'ten ayrı- 


> hp DİSK'e geçmesi ile, sayıca belli bir güç kay- 


betmişse de, sosyal-demokrat hareket bugün Konfederasyonun çizgisine esas damgasını vuran kanat durumundadır, CHP'nin iktidar olmasıyla birlikte sön dönemde Türk-İş'te CHP etkinliği daha da artmıştır. 

Fakat sosyal-demokrat kanat içinde yer alan sendikaların bugün, 1970 başlarındaki gibi bir bütünlük arzetmediği görülmektedir. 19 sosyal- demokrat sendika adına Şubat ayı sonunda Ankara'da yapılan toplantıya, sadece 5 genel başkanın katılması dikkat çekmişti. Bu toplantıdan sonra açıklanan ortak bildiriyi, CHP eğilimli sendikacıların ya tasvip etmemeleri ya da farklı yorumlar getirmeleri, bu kanadın bütünlük içinde olmadığını göstermektedir. ' ` Bu iki kanat dışında Türk-İş içinde bir de MHP'li sendikacılardan söz edilebilir. Fakat MHP Türk-iş'te gerileyen bir güçtür. MHP'li «sendikacılar geçtiğimiz dönemde AP'li sendikacılarla ittifak kurmaya ve varlıklarını böylece.sürdürmeye çalışmışlardır. MHP'liler bugün Türk-İş içinde saflaşmayı ve bölünmeyi körükleyerek, Genel Kurulda "anahtar" rolü dynamaya çalışıyorlar, 

Türk-İş içinde bazı sendikalarda güğ toplamaya, etkinlik kazanmaya çalışan revižyonistlerin ise bu Genel Kurulda herhangi bir varlık 


BÜTÜN ÜLKSLERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN 


Türk-Iş'te saflaşmalar 
Ni. MO o genel eğilim 


İşçi sınıfını bölmeye çalışan 


1963 yılında rurulan Çimse-İş Sendikasının Genel Başkanlığını Akif Keskin yapmaktadır. 42 şubesi bulunan (o sendikanın 
40 bin civarında üyesi vardır. Türk-İş Genel Kuruluna 11 aelegeyle katılacak olan Çimse-İş'in, sendikanın adını taşıyan aylık bir de dergisi bulun- 


Rusya'ya ve TKP'ye 


karşıyım 


"Türk-İş Genel Kurulu hakkında şimdiden peşin fikirde bulunmayı doğru bulmuyorum.: İşçi sınıfını bölmeye çalışan Rusya'ya ve TKP'ye karşıyım. Türk-İş'te aslında bir gruplaşma yoktur. Ancak Türk-İş'i ileriye götürmeye çalışan ve birliğini korumaya çabşanlar vardır. Yani kısaca fanatik gruplara karşıyım." 


maktadır. 


Ağaç-İş Sendikası Genel başkanı Kemal Sarı- 


soy: "Türk-İş'in bugüne kadarki icraatından mem- nun değiliz. İşçi hareketine doğru bir yön verecek bir yönetimden yayanayız. Etkin bir yöne- 


Ağaç-İş: 1949'da kuruldu. O zamanlar dernek niteliğindeydi. Genel Kurula 5 
katılıyor. 


delegeyle 
15'in üzerinde şubeye sahip,10 bine yakın da üyesi var, 


time ihtiyacı vardır. 1abanın gerisinde kalmayan bir yönetim istiyoruz. 1946'ların sendikacılığına karşıyız. Amerikan tipi sendikacılığı da Rus tipi sendikacılığı da kabul etmiyoruz, böyleleri varsa onlarla mücadele ederiz. Ülke gerçeğine dayalı sendikacılıktan yanayız. Demokratik solun kongrede başarı kazanacağına inanıyorum, parçalanmaya gitme- den birlik içerisinde kongreye gitmek ülkemize yararlı olacaktır. 19' lar hareketi içerisindeyiz" dedi. 


sendikacılığa da 
Rus tipi wX sendikacılığa da karşıyız 


gösterebilecekleri söylenemez. ; Ancak, özellikle Petroliş içinde Kümeli 


nen sahte TKP taraftarı bir grubun Türkiş' 


teki yehileşme özlemini yönlendirmek için yoğun bir çaba harcadığı bilinmektedir. 


Esas olarak iki kanatta toplanmış olan Türk- 


İş'li sendikacılar 'bugün Türk-İş yönetim kademelerinde "yenileşme" istemektedirler. Denebilir ki bugün Türk-İş'te "yenileşmeye" karşı çıkan yoktur. Yenileşme isteği özellikle Yürütme Kurulunun değişmesi talebinde yoğunlaşmaktadır. Ethem Ezgü ve Kaya Özdemir başta olmak üzere Yürütme Kurulunun tüm üyeleri- nin değişeceği söylenmektedir. ii Genel Başkan Halil Tunç'un durumu ise kesinlik kazanmış değildir. Gerçi kendisi bası- 


na ve kamuoyuna yaptığı çeşitli açıklamalarda, adaylığını "kesinlikle" koymayacağını söy- 


ledi. Hatta Genel Kurul gündemine "veda" maddesi hile koydurdu. Fakat son zamanlarda Cumhurbaşkanının ve başka etkili çevrelerin, 


yeniden aday olması için Tunç'a baskı Yo 


ları söylenmektedir. i 

Tunç'un aday olmamasi halinde Genel Başkan adayını belirlemek için bir süre önce 
7 büyük sendikadan oluşan bir komite, diğer 


sendikalarla görüşmeler yapmakta, fikirlerini al. ; 


maktadır. Bu görüşmelerin sonucu henüz açık» lanmamıştır. Fakat Tes-İş Federasyonu Başka», nı Orhan Erçelik'in isminden, bugünlerde daha çok söz edilmeye başlanması dikkat çekmektedir, 

` Son günlerde ortaya sürülen isimlerden biri de, Ekrem Özkilınç'tır. Türk-İş'in SSK Müdürler Kurulunda 1948'den beri temsilciliğini yapa Özkılınç'ın aday olması halinde seçilme şansınm çok zayıf olduğu söylenmektedir. 

Bu isimlerden başka Genel Başkanlık için şimdiye kadar, Ulaş-İş Federasyonu Başkanı Emin Kul, Yoliş Federasyonu Başkanı Halit Masırlıoğlu, Maden Federasyonu Başkanı Kemal Özer ve Türk-İş Genel Sekreteri Sadık gi nin isimleri ortaya atılmıştır. 

Bütün bunlara rağmen buğün Türkişi sendikacılarda genel eğilim birleştirici bir Genel Başkan ve dengeli bir Yürütme Kurulu seçjlmesi yönündedir. 


Aoa beri, Türk-İş Genel e) CHP'li kanatta yeralan Çimse-İş'in bu Genel Kurul öncesinde de sosyal demokrat kanadın toparlanması çalışmalarına katıldığı bilinmek- 


“tedir. Ancak, 19'lar hareketinin bazı revizyo- 


nist unsurlar tarafından etkilenmeye. çalışıldığının ortaya çıkmasıyla birlikte Çimse-İş, esas çabasını “fanatik unsurlardan arınmış, Türk: İş'in birliğini sağlayabilecek bir yönetim" sağlama noktasinda yoğunlaştırmıştır. 

"Genel Başkan Akif Keskin, birçok açıklamasında, MHP'ye de TKP'ye de ve bunların gerisindeki dış güçlere de ii) olduğunu belirtmiştir. 


e Türk-İş'in etkin bir yönetime ihtiyacı var 


Geçtiğimiz yıl yapılan son Genel Kurulda AP yanlısı yöneticilerin görevden uzaklaştırılmasından sonra, Ağaç-İş Sendikası da sosyal-demokrat kanatta yer alan sendikalara katılmıştır. Halen Genel Başkan olan weon Sarısoy CHP'li olarak bilinmektedir. Ağaç-İş'in, 19'lar hareketi içinde yer almakla birlikte, esas olarak Türk-İş'in birliğinden yana 


bir tutum alacağı ve Genel Kurulda karma. 


a) 


listeyi savunacağı sanılmaktadır. 


